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Inleiding 
 
Voor je ligt het eerste deel van de serie ‘Mĳn identiteit in Christus’. De vĳf kringen in dit 
boekje staan in het teken van ‘Wie ben ik? – Wat de bĳbel vertelt over mĳn identiteit’. In 
vĳf avonden zullen we zien met welke woorden de bĳbel gelovigen in Jezus beschrĳft. 
 
Dit materiaal is een hulpmiddel om d.m.v. vragen en opdrachten een bepaald 
bĳbelgedeelte en thema te bestuderen. Veel inhoudelĳke informatie zul je in dit boekje 
niet aantreffen. Hier hebben we voor gekozen omdat we je willen aanmoedigen om 
vooral zelf op onderzoek te gaan en te zoeken naar kennis die jou verder helpt. 
 
De opzet van dit materiaal is dat kringleden zich voorbereiden op de kring door thuis de 
studie zelf te maken. Tĳdens de kringavond kunnen jullie dan de punten bespreken die je 
aanspraken, waar je vragen over hebt enz. Ik wil je aanmoedigen om speciaal voor de 
kring een schrift/ boekje o.i.d. te gebruiken waarin je je voorbereiding opschrĳft en de 
inzichten die je tĳdens de kringavond opdoet. Op deze manier ontwikkel je een 
waardevol document vol met geleerde lessen en woorden van 
God! 
 
We hebben veel tĳd en zorg besteed aan de ontwikkeling van 
dit materiaal. We hopen dat het je helpt om meer van God te 
leren en te groeien in geloof. Mocht je feedback willen geven op 
het materiaal, dan kan dat door te mailen naar 
info@navigators.nl of via deze enquête (ook beschikbaar door 
de QR-code te scannen). 
 
Goede tĳd gewenst.  
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Avond 1 – Ik ben een… Kind van God 
 
“Wĳ worden kinderen van God genoemd, en dat zĳn we ook.” 1 Joh. 3:1 
 
 
Inleiding 

• Bedenk minstens 10 eigenschappen van kinderen. 
• Bespreek met je kring hoe je deze eigenschappen terug ziet in jouw relatie 

met God. 
• Van welke eigenschap zou je meer of minder willen? 

 
 
Lezen: Ef. 1: 1-14 
 
 

We zoomen in op vers 4-6: 
“In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde 
uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zĳn, en hĳ heeft ons naar zĳn wil en verlangen 
voorbestemd om in Jezus Christus zĳn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van 
Gods genade, ons geschonken in zĳn geliefde Zoon.” (NBV) 
 

• Wat spreekt jou het meest aan in deze tekst? Waarom? 
• Wat vind je lastig aan deze verzen? 

 
 
Gods kind 

• Wat zeggen de verzen 4 tot 6 over God? 
• Wat zegt de tekst over Jezus? 
• Wat zegt de tekst over jezelf? Wat vind je daarvan? 

 
• Wat houdt het volgens jou in om Gods kind te zĳn? 
• Geloof je dat jĳ een kind van God bent? Wat maakt dat jĳ daar wel/niet van 

overtuigd bent? 
• Hoe word je een kind van God? 
 
 
Lezen: Rom. 8:12-17 
 
• Wat zegt deze tekst over het zĳn van een kind van God? 
• God bezit veel verschillende eigenschappen. Wat zĳn eigenschappen van 

God als Vader? En hoe hebben deze eigenschappen betrekking op jou als 
kind van God? 

• Hoe leidt het zĳn van een kind van God tot ‘eer en grootheid van Gods 
genade’ (Ef. 1:6)? 
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Opdracht 
 

 
Lees 1 Joh. 3:1-3 
 
 

Johannes geeft zĳn lezers een opdracht in vers 1. ‘Bedenk toch.’ Laten we zĳn opdracht 
serieus nemen en hiermee aan de slag gaan! Je kunt dit thuis zelf doen of met elkaar 
tĳdens de kringavond. 
 
Neem de tĳd om te bedenken hoe groot de liefde van de Vader is en wat het betekent 
dat wĳ zĳn kinderen worden genoemd. Ga in een ontspannen houding zitten, wees 10 
minuten stil en overdenk deze Bĳbelverzen. Noteer je gedachten en inzichten n.a.v. deze 
oefening. 
 
 
Samenvattend 

• Formuleer in 1 zin wat het voor jou betekent om kind van God te zĳn. 
• Hoe zou je meer kunnen gaan beseffen wat het inhoudt om kind van God 

te zĳn? 
• Wat denk je dat God door deze kring tegen je wil zeggen? 
• Is er een voornemen wat je wilt nemen voor de komende twee weken? Kan 

je kring je daarbĳ helpen? 
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Avond 2 - Ik ben... Rechtvaardig in Christus 
 
“Wĳ zĳn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede 
met God, door onze Heer Jezus Christus.” Rom 5:1 
 
 
Inleiding 
Wat komt er in je op als je denkt aan gerechtigheid? 

 
 
Lezen: Rom. 3: 21-31 + Rom. 5:1-2 
 

 
Gerechtvaardigd 

• Wat betekent het woord rechtvaardig? 
• Is er een persoon (in je omgeving of een bekend iemand) waar je aan moet 

denken als een rechtvaardig persoon? Welke eigenschappen van deze 
persoon maken dat je hem rechtvaardig vindt? 

 
• God heeft ons als rechtvaardigen aangenomen (Rom. 5:1). Wat betekent 

dit voor hoe God je nu ziet? 
• Wat zĳn de gevolgen voor de relatie tussen jou en God hiervan? 
• Zie je jezelf als een rechtvaardige? Waarom wel/niet? Wat vind je er 

makkelĳk/moeilĳk aan? 
 
 
Gods gerechtigheid 

• Wat houdt Gods gerechtigheid in volgens jou? 
• Hoe werd Gods gerechtigheid zichtbaar in de Wet en de Profeten? 
• Hoe werd Gods gerechtigheid buiten de wet zichtbaar in Christus? 

 
• Hoe kan God rechtvaardig zĳn als Hĳ voorbĳgaat aan zonden (vers 25)? 
• Wat zouden redenen kunnen zĳn waarom God ons rechtvaardig wil 

verklaren? 
 
 
In de praktĳk 

• In 1 Joh. 1:8-10 staat dat God onze zonden vergeeft als we ze belĳden. Hoe 
staat dit in verhouding tot het feit dat God ons rechtvaardig verklaart? 
 

• In vers 27 geeft Paulus aan dat we ons nergens meer op kunnen laten 
voorstaan. Waarom zou Paulus dit zeggen? 

• Laat jĳ je wel eens ergens op voorstaan? Kun je hiervan een voorbeeld 
geven? 
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• Ben je wel eens teleurgesteld in jezelf als het om geloven gaat? Zo ja, waar 

ben je teleurgesteld over? 
• Als je teleurgesteld in jezelf bent, betekent het dat je iets van jezelf had 

verwacht waar je niet aan kon voldoen. Wat verwacht jĳ van jezelf in je 
relatie met God? Kun je hieraan voldoen? 

• Wat denk je dat God van jou verwacht in relatie met Hem? Kun je hieraan 
voldoen? 

• Hoe ziet leven als een rechtvaardige er voor jou uit? Wat verwacht God 
nog van je als Hĳ je al rechtvaardig heeft verklaard? 

• God heeft ons de aarde in beheer gegeven. Hoe zie jĳ jouw rol als 
rechtvaardige hier op aarde? 

 
 
Opdracht 

• Gods gerechtigheid is een thema dat je ook vaak terug ziet in de Psalmen 
(zie o.a. Ps. 96:13, 97:6, 98:2). Schrĳf zelf een psalm over Gods 
gerechtigheid. 

• Welke toon heeft jouw psalm? (Dankbaar, verdrietig, blĳ, boos, etc.)? 
 
 
Samenvattend 

• Formuleer in 1 zin wat het voor jou betekent om door God als 
rechtvaardige te zĳn aangenomen. 

• Wat denk je dat God door deze studie tegen je wil zeggen? 
• Waar wil je de komende twee weken mee aan de slag? Kan je kring je 

daarbĳ helpen? 
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Avond 3 – Ik ben een… Burger van een rĳk in de hemel 
 
“Want w" zĳn burgers van een rĳk in de hemelen” Fil. 3:20 NBG 
 
Inleiding 
Wat vind je van je burgerschap als Nederlander? In hoeverre kun je je identificeren met 
Nederland? Met welke aspecten? Met welke minder? 
 

 
Lezen: Fil. 3:18-21 
 

 
In dit gedeelte maakt Paulus onderscheid tussen mensen die leven ‘als vĳanden van het 
kruis’ en zĳ die ‘burgers van een rĳk in de hemelen’ zĳn. 
 
 
Vĳanden van het kruis 

• Welke 4 punten worden genoemd over deze ‘vĳanden van het kruis’? 
Vertaal ze in je eigen woorden en probeer er alledaagse voorbeelden bĳ te 
verzinnen. 

• Waar draait het leven om bĳ deze mensen? 
• Welke elementen herken je hiervan in je eigen leven? 

 
Denk nog eens na over de uitdrukking ‘vĳand van het kruis van Christus’ 

• Waarom zou Paulus zo’n sterke uitdrukking gebruiken? 
• Wat zou iemand een vriend van het kruis van Christus maken? 
• Leef jĳ als een vriend of een vĳand van het kruis? Waarom? 

 
 
Burgers van een rĳk in de hemelen 

• Wat is kenmerkend voor burgers van het rĳk in de hemel volgens deze 
tekst? 

• Hoe zou je dat in je eigen woorden formuleren? 
• Wat is dat ‘rĳk in de hemelen’ volgens jou? Kun je daar een tekst bĳ zoeken 

uit de bĳbel? Wat zegt Jezus bĳvoorbeeld over dit rĳk? 
• Waar is het rĳk in de hemelen? Is het begonnen of komt het nog? 
• Wat zegt het over iemand dat hĳ/zĳ een burger van dat rĳk is? 

 
Paulus gebruikt een beeldspraak die voor de lezers van zĳn brief bekend moet zĳn 
geweest. 
“Filippi was een Romeinse kolonie en de Filippenzen waren Romeinse staatsburgers. Ze 
spraken de Romeinse taal, droegen Romeinse kleding en leefden naar Romeinse 
gebruiken; hun magistraten droegen Romeinse titels en ze onderhielden dezelfde 
ceremonies als in Rome. Ze waren ontzettend trots op hun rechten die identiek waren 



Kringstudies over mĳn identiteit in Christus – deel 1: wie ben ik? 

 
9 

aan die van Rome. Nergens waren de mensen trotser op hun Romeins 
staatsburgerschap dan juist in de koloniën.” 
Uit: Nicky Gumbel, Een leven dat zin heeft. (Gideon, 2001, p. 41). 
 

• Hoe is de beeldspraak van het Romeins staatsburgerschap en het leven in 
een Romeinse kolonie, toe te passen op ons leven als christen? 

 
 
Als vreemdeling op aarde 
Ons burgerrecht hebben we in de hemel, terwĳl we nu op de aarde leven. De bĳbel 
beschrĳft gelovigen dan ook wel als ‘vreemdelingen die ver van huis zĳn’. (Lees ter 
illustratie bĳv. over Abraham in Hebr. 11:8-16). 
 

 
Lezen: 1 Petr. 2:9-17 
 
 
• Met welke woorden worden gelovigen in dit gedeelte beschreven? Wat 

leer je uit dit gedeelte over je Bĳbelse identiteit? 
• Waartoe roept Petrus zĳn lezers op? 
• Wat zou er gebeuren als we ons zouden houden aan de aanmoedigingen 

van Petrus? 
• Hoe zou jĳ deze woorden kunnen toepassen in je eigen leven? 

 
Wat betekent het idee dat dit niet je thuis is maar dat je onderweg bent naar een beter 
vaderland (Hebr. 11:16), voor hoe je nu om gaat met: 

• Status 
• Geld 
• Carrière 
• Je eigen behoeften/ verlangens/ wensen 
• .. 

 
Toekomst 
In zowel Filippenzen 3 als in Hebreeën 11 wordt er gesproken over verwachting. Zĳ die 
leven als burgers van een rĳk in de hemel en zĳ die hier leven als vreemdelingen, kĳken uit 
naar wat nog komen gaat. 

• Met welke toekomstverwachting leef jĳ? Is er een bĳbeltekst die je hierin 
inspireert? 

• Wat voor invloed heeft die verwachting op je huidige leven en keuzes? 
• Welke rol hebben christenen in het realiseren van die toekomst? 
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Samenvattend 
• Wat doet het met je om te beseffen dat God jou ziet als een hemels 

burger van zĳn Koninkrĳk? 
• Formuleer in 1 zin wat het voor jou betekent om burger te zĳn van een rĳk 

in de hemel. 
• Is er een voornemen dat je zou willen maken om meer als burger van een 

koninkrĳk in de hemel te leven? 
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Avond 4 – Ik ben een... Man of Vrouw 
 
“Mannelĳk en vrouwelĳk schiep hĳ de mensen.” Gen. 1:27 
 
Nog voor we geboren worden, geeft God ons het eerste aspect van onze identiteit mee. 
We worden geboren als man of vrouw. De Schepper heeft ervoor gekozen om zowel een 
mannelĳke mens als een vrouwelĳke mens te creëren. In deze kring gaan we verder in op 
de vraag wat dit verschil inhoudt en onderzoeken we waarom God hiervoor gekozen 
heeft. Ook bespreken we wat jouw man- of vrouw-zĳn voor invloed heeft op je 
omgeving. 

 
 
Lezen: Gen. 1:26-31 
 

 
 
Mannelĳk/ Vrouwelĳk 

• Wat valt je op in deze tekst? Bespreek dit met elkaar. 
 
In vers 27 staat dat God de mens naar zĳn evenbeeld maakte en dat hĳ hen mannelĳk 
en vrouwelĳk schiep. In de huidige psychologie is verwarring over wat vrouwelĳke en wat 
mannelĳke eigenschappen zĳn. Deze definities verschillen per cultuur en tĳdperk. 
Bovendien worden sommige eigenschappen toegeschreven aan zowel mannen als 
vrouwen. Toch hebben de meeste mensen een mening over wat mannelĳk of vrouwelĳk 
is. 
 

• Wat zĳn volgens jou mannelĳke eigenschappen? Waarin ligt de kracht van 
een man? 

• Wat zĳn eigenschappen die je waardeert in je vader, broer, vrienden of 
andere mannelĳke naasten in je nabĳe omgeving? Welke eigenschappen 
spreken je minder aan? 

• Zĳn er volgens jou beroepen die beter passen bĳ mannen dan bĳ 
vrouwen? Kun je enkele voorbeelden noemen? 

 
• Wat zĳn volgens jou vrouwelĳke eigenschappen? Waarin ligt de kracht 

van een vrouw? 
• Wat zĳn eigenschappen die je waardeert in je moeder, zus(sen), 

vriendin(nen) of andere vrouwelĳke naasten in jouw nabĳe omgeving? 
Welke eigenschappen spreken je minder aan? 

• Zĳn er volgens jou beroepen die beter passen bĳ vrouwen dan bĳ 
mannen? Kun je enkele voorbeelden noemen? 

 
Veel mensen herkennen zowel mannelĳke als vrouwelĳke eigenschappen in zichzelf. 
Voor de mannen: 
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• Herken jĳ als man mannelĳke eigenschappen in jezelf? Zo ja, welke? 
• Herken jĳ als man vrouwelĳke eigenschappen in jezelf? Zo ja, welke? 

 
Voor de vrouwen: 

• Herken jĳ als vrouw vrouwelĳke eigenschappen in jezelf? Zo ja, welke? 
• Herken jĳ als vrouw mannelĳke eigenschappen in jezelf? Zo ja, welke? 

 
 

• Welke eigenschappen van jou zĳn niet zozeer mannelĳk of vrouwelĳk? 
• Zĳn er eigenschappen die je nog (verder) zou willen ontwikkelen? 

 
• Wat betekent het voor jou om als man/ vrouw geschapen te zĳn? 
• Hoe wordt volgens jou in de huidige maatschappĳ aangekeken tegen 

mannelĳkheid en vrouwelĳkheid? 
• Wat zĳn boodschappen die we krĳgen over mannelĳkheid en 

vrouwelĳkheid (bĳvoorbeeld in de media, beroepen(keuze), politiek etc.)? 
Wat vind je hiervan? 

 
 
Zĳn evenbeeld 
In Genesis 1:27 staat dat God de mens mannelĳk en vrouwelĳk schiep, naar zĳn 
evenbeeld (op Hem ‘lĳkend’). 

• Wat zouden redenen kunnen zĳn dat God ervoor kiest om twee varianten 
van de mens te maken, man en vrouw? 

• Wat vind je van deze keuze? 
 

• Heeft God mannelĳke en vrouwelĳke eigenschappen? 
• Zo ja: Wat zĳn ‘mannelĳke’ eigenschappen van God? Waarin lĳkt een man 

op God? Kun je voorbeelden geven? 
• Wat zĳn ‘vrouwelĳke’ eigenschappen van God? Waarin lĳkt een vrouw op 

God? Kun je voorbeelden geven? 
• Vind jĳ dat je als man/ vrouw op God lĳkt? Zo ja, waarin? (Help elkaar evt. 

in het beantwoorden van deze vraag. Soms ziet iemand anders 
gelĳkenissen die je zelf niet ziet). 

 
 
Een helper 
Ongeveer 50% van de wereldbevolking is man en 50 % is vrouw. Bĳ het bespreken van 
onderstaande tekst wil ik je aanmoedigen om breed te denken. Denk niet alleen na over 
wat jouw vrouw-zĳn (of man-zĳn) betekent voor je (toekomstige) partner, maar richt je 
ook op wat het betekent voor de mannen en vrouwen in je omgeving (broer, zus, 
vrienden, studiegenoten, etc.). Als man ben je een broer, zoon, neef, 
studiegenoot/collega, vriend voor mannen en vrouwen in je omgeving. Als vrouw ben je 
een zus, dochter, nicht, (evt.) tante en een vriendin voor mannen en vrouwen. 
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Lezen: Gen. 2:18-25 
 

 
• Wat valt je op in deze tekst? Bespreek dit met elkaar. 

 
Het woord ‘helper’ (NBV) of ‘hulp’ (NBG) is vertaald vanuit het Hebreeuwse woord ‘Ezer 
Kenegdo’. ‘Ezer’ betekent o.a. kracht, iemand die beschermt, omringt en uitredt. 
‘Kenegdo’ betekent o.a. passend en ‘tegenover’(face-to-face), iemand die tegenwicht 
kan bieden. Het woord Ezer Kenegdo wordt in meerdere teksten* in de bĳbel gebruikt 
om een eigenschap van God te omschrĳven. In psalm 54:6 staat bĳvoorbeeld: ‘De Here 
is mĳn helper (ezer kenegdo)’ (vs 6). 
* Andere voorbeelden waarin hetzelfde woord wordt gebruikt: Psalm 10:14; 30:10; 54:4; 70:5; 72:12; 
121:2 
 

• Wat roept het woord ‘helper’ bĳ jou op? 
• Wat zegt de keuze van dit woord (ezer kenegdo / helper) over de visie 

van de schrĳver op de verhouding tussen mannen en vrouwen? Wat vind 
jĳ hiervan? 

 
God creëert een mede-mens voor Adam om hem te helpen, beschermen en tegenwicht 
te bieden. 

• Wat zou Adams taak ten opzichte van Eva zĳn, denk je? 
• Wat zie je gebeuren in Genesis 3:1-13? Wie roept God ter 

verantwoording? 
 

• Herlees vers 18. Wat vind je van Gods gedachte? 
• Op wat voor verschillende manieren kunnen mensen tegenwoordig 

‘alleen’ zĳn en een helper nodig hebben (denk breed)? Kun je voorbeelden 
noemen uit je omgeving? 

• Heb jĳ een helper nodig? Waaraan merk je dat wel/niet? 
• Wie is voor jou een helper? Weet diegene wat hĳ/zĳ voor jou betekent? 
• Voor wie ben jĳ een helper? 

 
 
Samenvattend 
Voor de mannen: 
Wat voor man zou jĳ willen zĳn voor mannen in je omgeving? Heb je een voorbeeld van 
een man die je bewondert en op wie je zou willen lĳken? 
Wat voor man zou je willen zĳn voor de vrouwen in je omgeving? 
Welke stap kun je vandaag zetten om je ideaal waar te maken? 
 
Voor de vrouwen: 
Wat voor vrouw zou jĳ willen zĳn voor de vrouwen in je omgeving? Heb je een voorbeeld 
van een vrouw die je bewondert en op wie je zou willen lĳken? 
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Wat voor vrouw zou je willen zĳn voor de mannen in je omgeving? 
Welke stap kun je vandaag zetten om je ideaal waar te maken? 
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Avond 5 – Ik ben een... Gezalfde 
 
“U echter bent gezalfd door de heilige, u allen weet dat.” 1 Joh. 2:20 
 
 
Inleiding 
In het Oude Testament komt het woord ‘gezalfd(e)’ of ‘zalven’ regelmatig voor. In het 
Nieuwe Testament wordt het voornamelĳk gebruikt om Jezus aan te duiden als de 
Christus (Grieks) / Messias (Hebreeuws), wat letterlĳk ‘gezalfde’ betekent. Ook zĳn er 
enkele teksten die zeggen dat de volgelingen van Jezus gezalfd zĳn. Tĳdens deze kring 
willen we stilstaan bĳ wat het betekent om gezalfd te zĳn. 
 

• Wat stel jĳ je voor bĳ ‘gezalfd zĳn’? 
 
 
Zalven in het Oude Testament 
 

 
Ex. 40: 9-15 
1 Sam. 16: 1, 11-13 
 

 
• Waarom werden Aäron (en zĳn nakomelingen) en David gezalfd? 
• Welke gevolgen had hun zalving? 

 
 
Jezus als de Gezalfde 
 

 
Luk. 4: 16-21 
Hand. 10: 37-38 
 

 
• Voor welke taak wordt Jezus gezalfd? 
• Waarmee is Hĳ gezalfd? 
• Welke uitwerking had deze zalving? 

 
 
Volgelingen van Jezus als gezalfden 
 

 
2 Kor. 1:21-22 
1 Joh. 2:20, 27 
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• Heb je het idee dat God ook jou heeft gezalfd? Zo ja, wat houdt het voor 

jou in om gezalfd te zĳn? Zo nee, wat zou het voor jou betekenen om 
gezalfd te worden? 

• Van Jezus lazen we dat Hĳ gezalfd werd met de Heilige Geest. Heb jĳ de 
Heilige Geest ontvangen? Wat merk je daarvan in je leven? 

• Is er een verschil tussen wat je merkt van de Heilige Geest en wat je op 
grond van de Bĳbel ‘zou kunnen’ merken van de Heilige Geest? Zou je hier 
iets mee willen doen? Wat heb je daarvoor nodig? 

 
 
Gezalfd voor een taak 
 

 
Op. 5:9-10 
1 Petr. 2:9-10 
 

 
• Net als bĳ Jezus en de mensen in het OT, zĳn ook wĳ met een bepaald 

doel gezalfd. In deze teksten lezen we dat Jezus ons tot priesters heeft 
gemaakt en dat we als koningen zullen heersen op aarde. 

• Wat vind je hiervan? 
• Zoek op wat de taak van een priester was in het OT. Hoe kun je dit 

vertalen naar onze tĳd? 
• Hoe kun jĳ invulling geven aan je koningschap? 

 
In Lukas 4 lazen we net iets over de taak van Jezus. 

• Hoe zouden wĳ als volgelingen van Hem ons steentje bĳ kunnen dragen 
aan dit werk? M.a.w.: hoe zou je Luk. 4:18 praktisch kunnen maken in je 
eigen leven? 

 
 
Samenvattend 

• Formuleer in 1 zin wat het voor jou betekent om een Gezalfde te zĳn. 
• Wat wil jĳ gaan doen om invulling te geven aan je priesterschap en 

koningschap? Wat is een praktische eerste stap? 
• Welke hulp of kracht heb jĳ specifiek nodig van de Heilige Geest? 
• Met welke vragen of onduidelĳkheden ben je blĳven zitten waar je verder 

iets mee wilt? 
 
 


