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Inleiding 
 
Voor je ligt deel 3 van de serie ‘Leven als leerling van Jezus’. Dit deel wil je helpen om 
met wie jĳ bent verantwoordelĳkheden op je te nemen die op je afkomen als student 
maar ook als je straks lid-af bent. Deel 1 van deze serie heeft als onderwerp hoe Jezus 
steeds meer het centrum van je leven kan worden. In deel 2 gaat het over hoe je 
verbonden met anderen kunt leven. 
 
Dit materiaal is speciaal bedoeld voor studenten die al langer meedraaien binnen 
Navigators. Het doel van dit materiaal is om je voor te bereiden op de volgende stap in 
je carrière. Straks een voltĳdsbaan, wellicht een andere woonplaats, een andere 
kerkelĳke gemeente, trouwen, enzovoorts. Aan je studentenleven komt een eind en het 
wordt tĳd voor een nieuwe levensfase. 
 
In dit materiaal vind je geen tips & trucs of best practices om je voor te bereiden op deze 
nieuwe fase. Wel hopen we dat deze studie je helpt om met Jezus je leven zelf sturing te 
geven. In je leven zul je voortdurend nieuwe situaties tegenkomen. We geloven dat door 
geworteld te zĳn in de liefde en waarheid van Jezus, je in staat bent om in elke situatie 
het goede te kiezen. Het is ons verlangen dat dit materiaal bĳdraagt aan dit proces van 
‘wortelen’. 
 
De opzet van dit materiaal is dat kringleden zich voorbereiden 
op de kring door thuis de studie zelf te maken. Tĳdens de 
kringavond kunnen jullie dan de punten bespreken die je 
aanspraken, waar je vragen over hebt enz. We willen je 
aanmoedigen om speciaal voor de kring een schrift/boekje of 
iets dergelĳks te gebruiken waarin je je voorbereiding opschrĳft 
en de inzichten die je tĳdens de kringavond opdoet. Op deze 
manier ontwikkel je een waardevol document vol met geleerde 
lessen en woorden van God! 
 
We hebben veel tĳd en zorg besteed aan de ontwikkeling van dit materiaal. We hopen 
dat het je helpt om meer van God te leren en te groeien in geloof. Mocht je feedback 
willen geven op het materiaal, dan kan dat door te mailen naar info@navigators.nl of via 
deze enquête (ook beschikbaar door de QR-code te scannen). 
 
Goede tĳd gewenst, 
Harm-Jan Hidden



 

Avond 1 – Het Koninkrĳk van God in vogelvlucht 
 
 
“Het Koninkrĳk van God heeft jullie bereikt.” Lucas 10:9 
 
 
Inleiding 
In dit deel kĳken we naar het Koninkrĳk van God, en naar jouw plek en de plek van de 
kerk daarin. Om te beginnen is het goed om helder te krĳgen: wat is eigenlĳk het 
Koninkrĳk van God? Daarom ontdekken we deze avond wat er al in het oude testament 
over gezegd is, hoe het koninkrĳk gekomen is in het nieuwe testament en waar we nog 
naar uit mogen kĳken. 
Natuurlĳk is daar veel meer over te ontdekken dan in één kring past! Maar het geeft je 
wel een idee van het grote plan. In de volgende avonden gaan we hier vervolgens 
concreter op in. 
 
Thuisopdracht 1: 
Neem een leeg A4’tje en schrĳf het woord ‘koninkrĳk’ in het midden. Maak nu een 
mindmap: schrĳf – zonder te lang na te denken – al je associaties met ‘koninkrĳk’ op. 
Neem je mindmap mee naar kring. 
 
Thuisopdracht 2: 
Lees Mattheüs 13 (1-51). Deze gelĳkenissen leggen verschillende aspecten van het 
koninkrĳk uit. Maak per gelĳkenis een kort lĳstje met kenmerken van het koninkrĳk. 
 
 
Een koninkrĳk 

• Start door met elkaar het Onze Vader te bidden (Mattheüs 6:9-13). 
 
Jezus vindt Gods Koninkrĳk heel belangrĳk. Hĳ spreekt er veel over en leert ons om God 
erom te bidden. Maar wat houdt dat koninkrĳk dan in? Daarover gaat deze kring. 

• Pak je mindmap erbĳ en wissel met elkaar uit: Wat betekent het om God koning 
te laten zĳn? Op welke manier is Hĳ koning in jouw leven? 

 
 
Gods Koninkrĳk is gekomen 
 

Lezen: 
Jesaja 61:1-2 
Lucas 4:14-21 
Marcus 1:14-15 

  
 ‘De tĳd is aangebroken’, zegt Jezus. Wat betekent dat? 
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In Mattheüs 13 vertelt Jezus allerlei gelĳkenissen over het Koninkrĳk van God. Ze leggen 
allemaal aspecten van het koninkrĳk uit. Wissel tien minuten met elkaar uit wat jullie 
tĳdens de tweede thuisopdracht ontdekt hebben. 

• Wat spreekt je het meeste aan? 
• Welke vraag houd je over? 

 
De joden verwachtten dat God een redder zou sturen die het oude koninkrĳk van Israël 
op aarde zou herstellen. Ook in de tĳd van Jezus verwachtten veel mensen dit, zelfs 
onder zĳn eigen discipelen. Maar Gods plan is groter en Jezus geeft ons op aarde er een 
rol in. 
 

 
Lezen: Handelingen 1:4-8. 
 
 

• Wat staat hier over het Koninkrĳk? 
• Door de Heilige Geest ontvangen Jezus’ volgelingen kracht. Ze krĳgen de 

opdracht om van Jezus te getuigen. Hoe getuig jĳ van Jezus? 
 
 
Leven in verwachting van Gods Koninkrĳk 
Gods Koninkrĳk is gekomen. Tegelĳk zal het pas in zĳn volle glorie duidelĳk worden als 
Jezus terugkomt (vergelĳk 1 Korintiërs 13: ‘Nu kĳken we nog in een wazige spiegel, maar 
straks staan we oog in oog’). 
 

 
Lezen: Openbaring 21:1-8.1 
 
 

 
• We krĳgen hier alvast een plaatje van wat er nog komt. Jĳ maakt deel uit van dit 

koninkrĳk. Wat doet dat idee met je? 
 
Meer dan een spirituele werkelĳkheid, is Gods Koninkrĳk ook heel concreet. En er gelden 
heel andere waarden dan bĳ aardse machten. De volgende avond gaan we hierop in. 
 
 
Gebedssuggestie: 
Jĳ bent deel van het Koninkrĳk. Je bent zelf een koningskind (Romeinen 8:15-16). 

• Maak wat ruimte en zet tegenover jullie een stoel, eventueel op een verhoging. 
Deze stoel stelt Gods troon voor (ja, dit vraagt wat inlevingsvermogen). Neem 
allemaal een stuk papier. Welk deel van het Koninkrĳk zou je meer willen zien in 

 
1 Extra: Lees meer over dorst en levend water in Jesaja 55 en Johannes 4. 
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jouw leven? Schrĳf jouw verzoek aan je Vader en Koning op. In stilte mogen jullie 
nu één voor één voor de troon knielen en je verzoek in stil gebed aan God doen. 
Laat één persoon afsluiten. 

 
 
Boekentip: 
Derek Morphew – De grote doorbraak: ontdek het Koninkrĳk 
 



 

Avond 2 – Verschil maken binnen Gods Koninkrĳk 
 
 
In deze kring ligt de nadruk op hoe jĳ als ‘onderdaan/burger’ van het Koninkrĳk van God 
leeft. Welke stĳl past bĳ deze status? Welke houding en overtuigingen passen bĳ een 
burger van het Koninkrĳk? Welke rol neem je op je of ben je aan het innemen? De 
Bergrede kan gelezen worden als de grondwet van het Koninkrĳk van God. Aan de hand 
deze rede ga je over bovenstaande vragen nadenken. 
 
 

Thuisopdracht: Lees Mattheüs 5:1 - 7:29. Leef je in in de tekst. Stel je voor dat 
jĳ een van de aanwezigen was bĳ de Bergrede. Schrĳf in een paar zinnen de 
kern van de boodschap op. 
 

 
De onderstaande vragen kun je thuis voorbereiden, op kring wissel je met elkaar uit. 
 
 
Inleiding 
Jezus was zĳn publieke optreden net begonnen. Hĳ had een aantal leerlingen die hem 
op de voet volgde en een groot aantal mensen die geïnteresseerd waren in wat hĳ te 
vertellen had. De Bergrede is gericht aan een groot groep, maar de leerlingen van Jezus 
zaten aan zĳn voeten. Ze wilde weten wat hĳ te zeggen hadden en verlangden naar 
verder uitleg als dingen onduidelĳk voor hen waren. De Bergrede is een uitgebreide rede 
waar veel verschillende onderwerpen aan bod komen. We willen nu kort stil staan bĳ de 
algemene lĳn, daarna gaan we twee onderwerpen uit de Bergrede wat verder uitdiepen. 
Neem aan de hand van de thuisopdracht kort de tĳd voor de volgende vragen. 
 

• Welke principes uit de Bergrede spreken je het meeste aan? En waarom? 
• Welk gedeelte uit de Bergrede vind je het moeilĳkst? En waarom? 

 
 
Zout & Licht 
Je hebt de Bergrede gelezen en stil gestaan bĳ de algemene lĳn. Aan het begin van de 
Bergrede, na de zaligsprekingen, noemt Jezus zĳn toehoorders het zout en licht van de 
wereld. Aan de hand van de volgende vragen gaan we daar wat verder over 
doordenken. Wat bedoelde Jezus daarmee? Welke verantwoordelĳkheid hebben wĳ en 
hoe pakken we die op? 
 

 
Lees Mattheüs 5: 13-16 
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• Jezus noemt zĳn toehoorders licht en zout. Wat zou hĳ daarmee bedoelen? 
• Op welke manier ben jĳ zout en licht in jouw omgeving? 
• Zoek een aantal Bĳbelteksten/Bĳbelgedeeltes op die gaan over verschil maken 

(licht/zout zĳn) in je eigen omgeving. Schrĳf ze op en wissel hierover uit. 
• Waarin zou je willen groeien zodat God verheerlĳkt wordt door de goede werken 

die jĳ doet? (vers 16) Wat is daarvoor nodig? Welke verantwoordelĳkheid heb jĳ 
daarin? 

 
 
God & Geld 
Na dit gedeelte gaat Jezus verder in op de wet en de betekenis daarvan, vervolgens 
neemt hĳ de tĳd om stil te staan bĳ de motivatie waarmee we dingen doen en leert hĳ 
het ‘Onze Vader’ Vervolgens gaat hĳ in op het verzamelen van schatten op aarde. Een 
belangrĳk en vaak gevoelig onderwerp. De volgende vragen gaan over hoe je als burger 
van het Koninkrĳk met geld omgaat. 
 

 
Lees Mattheüs 6:19-34 
 
 

• Wat staat er over schatten verzamelen op aarde en schatten verzamelen in de 
hemel? Wat is het verschil? 

• Je kunt geen twee heren dienen. Je zult of de een liefhebben en de ander gaan 
haten, of je zult je aan de ene hechten en de ander minachten, zo is het ook met 
God en de mammon (de god van het geld) zegt Jezus. Wat roept dat bĳ je op? In 
welke richting beweeg jĳ je? 

• Welke plek heeft geld in je leven? Ben je daar tevreden mee? 
• Wat zegt dit gedeelte over God? 
• Wat houdt het zoeken van Gods Koninkrĳk en Zĳn gerechtigheid in? 

 
 
Tot slot 
Kern en slot van de Bergrede is dat we niet als zomaar door kunnen gaan na het lezen 
van de Bergrede. Als we Jezus’ woorden serieus willen nemen dan vraagt dat 
gehoorzaamheid, gehoor geven aan wat hĳ vraagt van ons. 
 

 
Lees Mattheüs 7:24-27 + Jakobus 1:19-25 
 
 

• Wat valt je op in beide gedeeltes? Wat is de bedoeling van beide gedeeltes? 
• Welk concreet punt heeft je tĳdens het bestuderen van de Bergrede 

aangesproken? Hoe ga je er de komende tĳd mee aan de slag? 



 

Avond 3 – Je passie en het Koninkrĳk 
 
 
Inleiding 
De vorige avonden hebben we nagedacht over het Koninkrĳk van God. In de eerste 
avond dat het ons bereikt heeft. In de tweede avond hebben we nagedacht over wat 
jouw plek in het koninkrĳk kan zĳn. Omdat God ons allemaal anders heeft gemaakt, 
hebben we allemaal een eigen plek in het lichaam. Dat geeft je de ruimte om op zoek te 
gaan naar hoe je je passies kan inzetten voor God. Deze avond willen we nadenken over 
hoe je verder kan bouwen aan je unieke bĳdrage aan het Koninkrĳk. Wat zĳn jouw 
passies? Hoe kom je erachter waar God jou voor roept? 
 
Vraag voorafgaand aan de kringavond aan minstens twee afgestudeerde mensen wat 
hun passie is, hoe zĳ dat hebben ontdekt en wat zĳ ermee doen. 
Heilige boosheid en passie 
 

 
Bekĳk van Denkstof (EO) het filmpje: “Denkstof #20 – ‘Heilig’ door het lint…” 
https://www.youtube.com/watch?v=KdhRUMuuczs 
 

 
• Ben jĳ wel eens heilig boos geweest? 
• Hoe kan een heilige boosheid je helpen je passie te ontdekken? 

 
 
Passie 
In de Bĳbel staan veel verschillende verhalen over mensen die worden geroepen om iets 
te doen waar ze passie voor hebben. We zullen een paar van deze verhalen in deze 
studie lezen en bekĳken hoe deze mensen hun passie krĳgen en gebruiken. 
 

 
Lees Exodus 31:1-11 
 

 
 
Besaleël’s naam betekent: ‘In de schaduw van God’. 

• Wat valt je op in dit stukje? 
• Hoe zet God Besaleel en Oholiab in voor zĳn Koninkrĳk? 
• Wat heeft Besaleël’s naam voor een boodschap voor ons? 

 
In de volgende drie Bĳbelteksten komen 3 Bĳbelse personen en hun passies aan bod. 
Probeer tĳdens het lezen op zoek te gaan naar aanwĳzingen over hun talenten en hoe 
deze door God ingezet worden. 
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Lees 1 Koningen 3: 2-15, 1 Samuel 16:14-23, Genesis 39:1-6 en Genesis 
39:23 
 

 
• Bespreek met elkaar deze drie personen: welke passies herken je in hun verhaal 

en hoe zĳn deze ontstaan? 
 
Al deze personen hadden talenten van God gekregen, Salomo vroeg er duidelĳk om, bĳ 
anderen is dat niet bekend. Deze talenten worden doelbewust door God ingezet voor 
zĳn Koninkrĳk. Ook jĳ hebt talenten van God gekregen, God kan dat waar je goed in bent 
gebruiken voor zĳn Koninkrĳk, 
 

• Waar ben jĳ goed in? 
• Welke passie(s) heb jĳ? 

 
 
Moeite 
Het woord passie heeft iets in zich van lĳden, de lĳdensweg van Jezus wordt ook met dit 
woord omschreven (denk aan de Passion). Juist als je voor je passie wilt gaan kun je ook 
veel moeite ondervinden. Zo had Mozes een passie voor het volk Israël, maar sloeg hĳ 
een Egyptenaar dood en moest vluchten. Daarna duurde het jaren voordat hĳ weer met 
zĳn passie aan de slag kon gaan. 
 

• Heb jĳ al moeite meegemaakt als je voor een passie ging? Wat deed dat met je 
en met je relatie met God? 

 
Werken aan je passie is meewerken met Gods plan. Ook uit de Bĳbelteksten die we 
hebben gelezen komt ook naar voren dat passies door God gegeven zĳn en een doel 
hebben in zĳn Koninkrĳk. God wil ons helpen met het uitvoeren ervan en ons leren hoe we 
het mogen inzetten voor zĳn Koninkrĳk. 

 
 
Lees Johannes 5: 19-23 
 

 
• Jezus geeft ons het voorbeeld hoe we kunnen leven en leren van God. Wat 

kunnen wĳ hiervan leren over het ontdekken/ inzetten van onze passies? 
• Maak een concrete afspraak hoe je de komende 2 weken je passie verder wilt 

onderzoeken of een volgende stap kan nemen in het werken met je passie. 
 



 

Avond 4 – Verder bouwen: Op zoek naar jouw plek in Gods 
koninkrĳk 
 
 
Inleiding 
Je passie en het koninkrĳk. Dat was het thema van de vorige kring. Je hebt nagedacht 
over hoe jĳ met jouw passies verder kunt ‘bouwen’ aan het koninkrĳk van God. ‘Bouwen’, 
dat is een heel toepasselĳk woord. Want, als christen ben jĳ namelĳk één van de 
bouwstenen van het koninkrĳk van God, met Christus als hoeksteen. Na je studententĳd 
kun je opzoek gaan naar hoe jĳ op een andere plek jouw ‘steentje’ kan bĳdragen. Dat 
kan op verschillende plekken. Bĳvoorbeeld in een huiskring, kerk of gemeente. Maar vind 
jĳ het een aantrekkelĳk idee om je bĳ zo’n groep aan te sluiten? Of moet je er (nog) niet 
aan denken? En hoe vind je je weg in het doolhof van kerkgenootschappen en 
gemeentes om je heen? 
Tĳdens deze kring hebben we het over de kerk. Wat heb je in de kerk te zoeken? Bestaat 
er ook een leven zonder kerk? En hoe vind je überhaupt een kerk die bĳ je past? 
 
Thuisopdracht 
Vraag vooraf aan kringgenoten, familie, vrienden welke rol jĳ volgens hun inneemt in een 
groep, kring, familie of kerk. Sta jĳ op de voorgrond en neem jĳ initiatief. Of heb jĳ vooral 
oog voor details en ben je vooral aan het dienen? Probeer dit vooraf voor jezelf te 
omschrĳven. 
 
 
Beeld van de kerk 

• Ga jĳ regelmatig naar een kerk? Hoe ervaar jĳ dat? 
• Ben jĳ van plan je na je studententĳd aan te sluiten bĳ een kerk of gemeente? 
• Zie jĳ er naar uit om je bĳ een kerk of gemeente aan te sluiten? Waarom wel of 

niet? 
 
 
Onderdeel van Gods bouwwerk 
 

 
Lees Efeziërs 2:13-22 en 1 Petrus 2:1-9 
 
 

In deze teksten komen een aantal ‘bouwwerken’ ter sprake. 
• In Efeziërs 2:13-22 wordt gesproken over twee bouwwerken. De één wordt 

afgebroken (vs. 14), terwĳl de ander steen voor steen wordt opgebouwd. Welke 
muur is door Jezus afgebroken? Wat zĳn de gevolgen daarvan? Zet alle gevolgen 
op een rĳ. 
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• Welk bouwwerk wordt door Jezus opgebouwd? Wat wordt er volgens jouw met 
dit bouwwerk bedoeld? 

• Wat zĳn de overeenkomsten en verschillen met het bouwwerk uit 1 Petrus 2:1-5? 
• Vat in eigen woorden samen wat het doel is van dit bouwwerk. 

 
Het is niet de vraag of je deel wilt zĳn van Gods bouwwerk. Als christen ben je onderdeel 
van het gebouw. Namelĳk de gemeenschap van christenen, met Christus als hoeksteen. 
Vanuit Hem groeit het gebouw, steen voor steen uit tot een tempel gewĳd aan onze 
Heer. De vraag is alleen: hoe ga jĳ daar samen met anderen vorm aan geven? 
 
 
Is er leven zonder de kerk? 
 
We zĳn onderdeel van Gods wereldwĳde en lokale bouwwerk. Of je dat nu kerk, kring of 
gemeente noemt. Een ander veelgebruikte omschrĳving is die van het lichaam. Samen 
vormen wĳ het lichaam van Christus. 
 

 
Lees 1 Korintiërs 12:12-27 
 
 

• Wat heeft deze tekst volgens jou te zeggen over de kerk? 
• Vers 23-27 spreekt over de delen van het lichaam waar we ons voor schamen. 

Wat wordt hiermee bedoeld met betrekking tot de kerk? Hoe ziet dit er praktisch 
uit? 

• Voel jĳ je op dit moment onderdeel van het lichaam van Christus? Hoe komt dat? 
• Het oog ziet mensen om zich heen. De hand en voet willen actie en beweging. Het 

hoofd doet het denkwerk. Welke plek heb jĳ in het lichaam? Probeer dit zo 
concreet mogelĳk te maken. Kĳk ook naar de thuisopdracht waarin anderen 
aangeven hoe zĳ jouw rol in een groep, kring of kerk zien. 

 
Een lichaam bestaat uit verschillende onderdelen. Elk onderdeel is nuttig en nodig. Aan 
een oog op zichzelf heb je niks en een lichaam zonder ogen mist zĳn zicht. Met het 
lichaam van Christus is het net zo. Een christen op zichzelf functioneert niet. Maar een 
lichaam zonder jou, is niet compleet. We moeten functioneren als lichaam. 
 
 
Hoe vind je een kerk die bĳ jou past? 
Je aansluiten bĳ een groep gelovigen is belangrĳk. Voor jezelf, maar ook voor de ander. 
Maar hoe vind je een groep, kerk of gemeente die bĳ jou past? Of moet je juist opzoek 
naar een plek waar jĳ iets kunt betekenen? Waar kĳk jĳ naar? 
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Bekĳk op ignitermedia.com het filmpje ‘meCHURCH’. 
http://www.ignitermedia.com/products/18-mechurch 
 

 
• Wat is jouw eerste reactie op het filmpje? 
• Wie of wat is belangrĳk voor jouw keuze voor een kerk? 
• Welke rol speelt God in jouw keuze voor een kerk? 

 
 
Lees Hebreeën 3:4-6 
 
 

• Welke vereiste wordt er in de tekst genoemd voor het vormen van het ‘huis van 
Christus? 

• Wat betekent dit volgens jou? En wat betekent dit voor de keuze waar jĳ je gaat 
aansluiten? 

 
Als je opzoek gaat naar een kerk kan de tekst uit Hebreeën een eerste graadmeter zĳn. 
Houdt de kerk zonder schroom vast aan datgene waarop wĳ hopen? Maar er kunnen 
meer dingen zĳn die jĳ belangrĳk vindt in een kerk. 
 
 
Getuigenis 
Na vĳf jaar genoten te hebben van al het goede dat het studentenleven je kan geven, 
kwam er ook voor mĳ een moment dat ik lid-af werd bĳ de Navigators. Er brak een 
uitdagende tĳd aan. Een tĳd van verhuizen, werk zoeken en trouwen. Maar het was ook 
een tĳd waarin ik een nieuwe balans moest vinden in het leven. Vanzelfsprekende 
momenten van bezinning vielen weg. Kring, verenigingsavonden, gesprekken tĳdens de 
borrel. Ik begon het te missen om onderdeel te zĳn van een groep gelĳkgestemden. 
Samen met mĳn vrouw ben ik opzoek gegaan naar een kerk. Gaandeweg ontdekten wĳ 
steeds meer wat wĳ belangrĳk vinden in een kerk. 
 
In eerste instantie wilden wĳ bĳ een vlotte, eigentĳdse kerk. Goede muziek, jeugdwerk en 
activiteiten vonden wĳ belangrĳk. Zo’n kerk was niet te vinden in onze woonplaats, dus 
bezochten we een kerk in een andere plaats. Maar algauw merkten we dat de afstand 
een belemmering kan vormen. Door de afstand misten wĳ aansluiting en betrokkenheid 
bĳ de activiteiten. Ook ontdekten we dat elke kerk zo zĳn eigen sterke en zwakke punten 
heeft. Kwaliteit is iets subjectiefs. Het cliché: ‘de perfecte kerk bestaat niet’, klopt. Maar 
God houdt van alle kerken die Jezus volgen en zich aan Zĳn Woord committeren. Dat 
werd ons belangrĳkste criterium. We realiseerden ons dat onze zoektocht in eerste 
instantie vooral ging over wat wĳ van de kerk wilde ontvangen in plaats van hoe wĳ de 
kerk kunnen dienen. Uiteindelĳk vonden wĳ een kerk waar wĳ ons thuis voelden. Een kerk 
waar mensen oprecht zoeken hoe zĳ Jezus kunnen volgen, waar mensen elkaar kennen 
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en die actief is in de samenleving. Maar het is ook een kerk met piepende microfoons en 
ongestemde gitaren. Een kerk waar wĳ ons dus volledig voor kunnen inzetten en waar 
nog veel werk aan de winkel is. Ik ben benieuwd wat wĳ daarin kunnen betekenen. 
 

• Wat is jouw reactie op deze getuigenis? Wat spreekt je aan of juist niet? 
• Hoe denk jĳ de ‘vanzelfsprekende bezinningsmomenten’ na je studententĳd op te 

kunnen opvangen? 
• Kerken zĳn niet perfect, de perfecte gemeenschap komt pas in de hemel. 

Teleurstelling hoort er dus bĳ. Hoe kun je met deze teleurstelling omgaan? Hoe 
denk jĳ om te gaan met de imperfecte kerk en hoe kun je hier een positieve rol in 
spelen? 

• Hoe kun je jouw zoektocht naar een kerk of gemeenschap de komende tĳd 
vormgeven? Maak hier samen concrete afspraken over. 

 



 

Avond 5 – Leven in balans 
 
 
Inleiding 
Binnenkort ben je klaar met je studie en ga je op zoek naar een baan. Het werkende 
leven gaat beginnen en brengt ook de nodig veranderingen met zich mee. In je 
studententĳd leer je veel over wie je bent en wat je leuk vindt. Je kunt van alles 
ondernemen en verschillende activiteiten combineren met je studie. Als je gaat werken 
gaat je leven er anders uitzien. Je krĳgt te maken met nieuwe verantwoordelĳkheden, 
nieuwe relaties en nieuwe keuzes. In deze kring gaan we eerst kĳken naar de balans 
tussen rust en werk en daarna naar hoe we kunnen werken voor God. 
 

• Hoe denk jĳ dat het werkende leven eruitziet? Welke voorbeelden zie jĳ om je 
heen? 

• Wat trekt jou aan het werkende leven? Waar zie je tegenop? 
 
 
Balans 
De Bĳbel geeft ons tips over het werkende bestaan. In Prediker geeft Salomo ons lessen 
mee over een gezonde balans tussen verplichtingen en rust. 
 

 
Lees Prediker 3: 1-13 
 
 

• Welke tips geeft Salomo ons over balans in het (werkende) leven? 
• Salomo concludeert dat het beste wat de mens kan doen is vrolĳk zĳn en 

genieten van het leven. Hoe kan deze conclusie jou helpen om een gezonde 
balans in het werkende leven te bewaren? 

 
Gods wegen zĳn ondoorgrondelĳk. Hĳ heeft het leven geschapen. Zĳn verlangen is dat 
we Hem volgen en Zĳn plan najagen. Dit gaat in tegen de tĳdsgeest waarin we gewend 
zĳn alles onder controle te hebben. Onrust volgt als we merken dat we niet alles onder 
controle hebben. Als christenen geloven we dat God alles in Zĳn hand heeft, dat Hĳ weet 
wat het beste is en ons leidt. 
 

 
Lees Prediker 3: 14-22 
 
 

• Wat leert dit Bĳbelgedeelte ons over controle over het leven? 
• Hoe kan dit jou helpen om rust te vinden? 
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Als je gaat werken moet je een nieuwe balans zoeken tussen werk, sociale activiteiten 
en alleen zĳn. In het werkende leven kun je misschien niet alles meer doen wat je wilt 
doen. Je neemt keuzes op basis van je prioriteiten. 
 
Jezus had het ook druk toen Hĳ zĳn bediening begon. Zĳn volk had Hem nodig. Mensen 
met grote noden werden bĳ hem gebracht. Massa’s mensen volgden hem overal waar 
hĳ ging. Veel werd van Hem gevraagd, maar ook Hĳ kende het belang van rust en 
bĳkomen bĳ God. 
  

 
Lees Marcus 6: 45-46 
 
 

• Hoe is de balans tussen werk/studie/verantwoordelĳkheden en rust in jouw leven 
op dit moment? Maak een taartdiagram van jouw leven zoals in het plaatje 
hiernaast. 

• Neem je tĳd om te rusten en om met 
• God door te brengen? Is dit genoeg om gebalanceerd te kunnen leven met je 

oog op God? 
 
 
Werken voor God 
Als kinderen van God leven we in Zĳn koninkrĳk. God is onze Koning en wĳ zĳn zĳn 
geliefde dienaren. Als dienaren en kinderen van God staan wĳ anders in het leven dan 
onze vrienden, klasgenoten en collega’s die Jezus Christus niet volgen. 
 

 
Lees Kolossenzen 3: 20-252 
 
 

• Welke kernmerken van een christen worden hier genoemd? 
• Wil jĳ je werk doen als voor de Heer (Kolossenzen 3:23)? Wat heeft dit voor 

gevolgen bĳvoorbeeld in je relatie met je baas? 
 
In je werk krĳg je te maken met verwachtingen en verantwoording. Je wilt graag 
goedkeuring van je collega’s en je baas. Het is een valkuil om te streven naar 
goedkeuring van mensen boven de goedkeuring van God, waardoor mensen soms onze 
(af)god worden.  
 

• Herken je de neiging om dingen te doen om goedkeuring van je baas of collega’s 
te ontvangen? 

 
2 Paulus noemt zichzelf in zĳn brieven aan de gemeentes regelmatig dienaar van God (Filippenzen 1: 
1). Dit is het Griekse woord ‘doulos’. Doulos wordt gebruikt voor het woord dienaar en voor het woord 
slaaf. 
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• Hoe kun je voorkomen dat mensen op je werk de baas over je worden in plaats 
van dat God jouw koning is? 

 
Balans in je leven en een goede werkhouding zĳn Bĳbelse waarden. Je kunt deze lessen 
uit de bĳbel natuurlĳk nu ook al toepassen in je leven. Dit geeft je een gezonde 
basishouding dat past bĳ een geliefd kind van God. 
 
 
Opdracht 
Bedenk een voorbeeld uit de bĳbel van iemand die op een goede manier voor zĳn baas 
werkte met als doel God te dienen. Zoek het Bĳbelverhaal op, vat het kort samen en 
vertel waarom deze persoon een voorbeeld voor jou is. 


