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Beste kringleider, 
Hieronder vind je per hoofdstuk een aantal aanvullende gedachten bĳ het 
kringmateriaal over de Heilige Geest. Met name wordt beschreven wat het doel is van 
de kringavond en wat de achterliggende gedachte is van bepaalde teksten of 
opdrachten. Hopelĳk ondersteunt dit je in het voorbereiden en leiden van je kring. 
 
1. Wie is de Heilige Geest 
Deze kring is bedoeld als eerste kennismaking met het thema. Om je bewust te worden 
wat je beelden, associaties, vooroordelen etc. zijn m.b.t. de Heilige Geest. 
Om deze kring (en de rest ook trouwens) goed tot zijn recht te laten komen is het 
belangrijk dat je kringleden voorbereid zijn en dat ze de opdrachten thuis al hebben 
gemaakt. 
 
De eerste opdracht heeft tot doel om bewust te worden van waar je staat m.b.t. het 
thema. En ook om na te denken wat je zou willen leren d.m.v. dit kringmateriaal. Tijdens 
de kring kun je je kringleden laten uitwisselen n.a.v. de vragen in het boekje. 
 
De opdracht over de verschillende eigenschappenvan de Vader, Zoon en Geest heeft 
tot doel om je bewust te worden van de beelden die je hebt van God. Van de 
verschillende personen zijn verschillende eigenschappen te noemen, en toch is het 1 
God. De verschillende personen van de drie-eenheid zijn wel van elkaar te 
onderscheiden maar niet te scheiden. Goed om dat in het achterhoofd te houden, ook 
als je de komende weken vooral bezig gaat met de Heilige Geest. De Geest is 1 aspect 
van de drie-eenheid maar staat zeker niet los van de Vader en de Zoon. 
 
Tijdens de kring kun je uitwisselen over wat men voor eigenschappen heeft 
opgeschreven bij de verschillende personen. Daarnaast is het interessant om te vragen 
hoe mensen de opdracht gemaakt hebben. Wat is ze opgevallen tijdens het maken? 
Waar liepen ze tegenaan? Je kunt het dan ook over bovenstaande dynamiek hebben. 
 
De opdracht over de verschillende benamingen van de Heilige Geest komt ook eigenlijk 
alleen tot zijn recht als men die voorbereid heeft. Je kunt op kring even kort uitwisselen 
wie welke namen gedaan heeft. En dan met elkaar kiezen welke jullie willen bespreken. 
 
Het zou goed kunnen zijn dat deze kring (en ook de volgende) meer vragen oproept 
dan antwoorden geeft. Over de Heilige Geest valt zoveel te zeggen, dat het onmogelijk 
is om alles in 1 of 2 avonden duidelijk te hebben. Laat je kringleden in ieder geval al hun 
vragen noteren. Niet alles hoeft meteen duidelijk te worden, het is goed mogelijk dat 
vragen in de loop van dit materiaal helderder worden als we op bepaalde aspecten 
dieper ingaan. Het is dus niet erg als bepaalde vragen nog even onbeantwoord blijven. 
Maar zorg wel dat de vragen genoteerd worden zodat je erop kunt terugkomen 
wanneer blijkt dat e.e.a. toch nog niet duidelijk is na verloop van tijd. Je kunt dan nog 
apart studie doen naar de onderwerpen waar je meer over wilt weten. 
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2. De komst van de Heilige Geest 
Het doel van deze kring is om de zekerheid te krijgen dat de Heilige Geest er voor 
iedereen is. In iedereen die in Jezus gelooft woont de Geest (Hand. 2:38 en Joh. 14:17). 
Uit Petrus’ toespraak wordt duidelijk dat door je bekering tot Jezus je zowel vergeving 
wordtgeschonken als de Heilige Geest. De Geest is er dus niet alleen voor de ‘super-
christen’ of dat je jezelf eerst opgewerkt moet hebben tot een bepaalde geestelijke 
hoogte totdat je de Geest krijgt. Nee: “over alle mensen zal ik mijn geest uitgieten” 
(Hand. 2:17). 
 
Het wonder van Pinksteren 
Met Pinksteren kwam Gods Heilige Geest voor alle mensen ter wereld: mannen, 
vrouwen, zonen en dochters, Joden en niet-Joden. Nu kan iedereen de Heilige Geest 
ontvangen. Dat was een revolutionaire gedachte voor de Joden in de eerste eeuw. 
 
In de tijd van het Oude Testament werd de Heilige Geest alleen geschonken aan 
mensen die een speciale taak moesten uitvoeren. De HG kon ook tijdelijk hen vervullen. 
Wanneer de taak was afgerond verliet de Geest hen weer. In die tijd werd iemand 
gezalfd voordat hij aan een speciale taak begon (bv. koning, priester, profeet). Deze 
zalving was het teken dat deze persoon door God was aangewezen om dit werk te 
doen. Het verzekerde hem van Gods kracht en nabijheid. Een voorbeeld hiervan staat in 
1 Samuël 16. In dit hoofdstuk wordt de roeping en zalving van David beschreven. 
 
Een paar hoofdstukken eerder is Saul als koning gezalfd. Ook hij had de geest van de 
Heer gekregen. Maar Saul koos ervoor om ongehoorzaam te zijn aan God. Hierdoor 
verspeelde hij de gunst van God en kon God hem niet meer gebruiken als koning. 
Waarom Saul Gods gunst verspeelde, lees je in 1 Samuël 13. Saul verspeelde Gods 
gunst waardoor hij niet meer koning kon zijn. Als gevolg hiervan verliet Gods Geest Saul 
(1 Sam. 16:14). 
 
Gods geest was in het OT dus alleen beschikbaar voor speciale taken en tijden. Na de 
komst van Jezus is dit helemaal veranderd. Door Jezus is de blokkade van de zonde die 
altijd tussen God en mensen heeft ingestaan weggenomen. Hierdoor mogen wij 
rechtstreeks tot God komen. Daarbij komt dat met Pinksteren Gods geest is uitgestort. 
Met andere woorden: niet meer voor speciale taken en tijden, maar voor iedereen die 
gelooft! 
 
3. Ware wĳsheid 
De kern van deze kring wordt gevormd door 1 Kor. 2:12. Een specifieke taak van de HG 
is dat Hij ons in staat stelt te doorgronden wat God in al zijn goedheid aan ons heeft 
geschonken. Dit aspect van de Geest is zeker in kringverband relevant. Door de Geest 
kunnen bijbelteksten gaan ‘leven’. Door de Geest kunnen bijbelteksten veranderen van 
zomaar woorden tot een waarheid die diep in je hart doordringt. 
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Verder geeft deze tekst je ook de mogelijkheid om na te denken waarin de wijsheid van 
God nu anders is dan de wijsheid van de wereld. Voor meer context kun je al lezen vanaf 
1 Kor. 1:18. 
 
4. Je bent zelf een brief 
De kern van deze avond is dat de Heilige Geest ons van binnenuit verandert. Waar in 
het OT een wet werd gegeven aan het volk die ze moesten naleven, hebben wij de 
Heilige Geest ontvangen. Hij schrijft de wet in ons hart (Jer. 31). M.a.w.: je doet de dingen 
niet vanwege een wet die je opgelegd krijgt (externe motivatie) maar omdat de Geest 
ze in je hart schrijft (intrinsieke motivatie). Het gaat er niet om een wet na te leven, maar 
je te laten leiden door de Heilige Geest. Terugkijkend zie je dan dat je als het ware 
‘vanzelf’ ook hebt gedaan wat in de wet al stond. Een bekend bijbelgedeelte wat hier 
ook over gaat is Gal. 5:13-26. 
 
Hoe langer je leeft met Jezus, des te meer zul je zien dat jouw geest als het ware 
versmelt met zijn Geest. Het is niet altijd zo duidelijk te onderscheiden wat nu van jezelf 
is en wat van de Geest komt. Jouw geest zal wel steeds meer gaan lijken op Gods 
Geest zodat jouw wil, keuzes en daden ook steeds meer in lijn zullen zijn met Gods wil. 
Verder leert de ervaring dat het heel tof en bemoedigend is om van elkaar te 
benoemen wat je aan mooie dingen/vrucht ziet in iemands leven. Doen! 
 
5. Leven door de Geest 
God verandert je van binnenuit hebben we de vorige keer gezien. Daarnaast hebben wij 
zelf ook een verantwoordelijkheid. Het gaat erom dat wij ons laten leiden door de 
Geest. We hebben steeds weer de keuze: doe ik het goede (naar Gods wil) of doe ik het 
verkeerde (wat ik zelf wil). De Geest wil ons leven leiden maar Hij overheerst ons niet. We 
hebben steeds die keuze door wie of wat we ons willen laten leiden. 
 
Op je kring kun je hier over doorpraten en ook vragen of mensen beseffen/ herkennen 
dat ze die keuzemomenten hebben. En vervolgens hoe je daar dan mee omgaat. Wat 
kan je helpen om de goede keuzes te maken? 
 
Daarnaast biedt deze kring je de mogelijkheid om over een aantal persoonlijke zaken 
langer door te praten. Als de openheid er is, is het mooi om uit te wisselen met elkaar 
hoe en waartegen je aan het strijden bent. En hoe jullie daarin elkaar kunnen 
helpen/ondersteunen. 
 
Een ander aspect uit deze kring is dat de Heilige Geest ons verzekert dat we kinderen 
van God zijn. Dit is een belangrijke waarheid. Er is de duivel veel aan gelegen om je te 
laten twijfelen over het feit of je nu wel of niet kind van God bent. Op die manier 
ontstaat er namelijk ruimte voor twijfel of je wel gered bent, of je zonden wel vergeven 
zijn, zelfs of dat God wel van je houdt. De bijbel is helder: als je Jezus ‘ontvangt’ ( Joh. 
1:12) ben je kind van God geworden. En het is niet zo dat je de ene dag wel een kind van 
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God bent en de andere dag weer niet. Eenmaal kind van God = altijd kind van God. En 
daarmee mag je zeker zijn van zijn liefde en genade. 
 
Veel mensen hebben geen specifiek bekeringsmoment of keuzemoment. Dat is niet erg. 
Belangrijk is wel dat je weet dat je de keuze hebt gemaakt om Jezus te willen volgen en 
dat je gelooft dat Hij de Zoon van God is die jouw zonden gedragen heeft. Het kan je 
kringleden helpen om hierover in gesprek te zijn en te vragen of zichzelf zien als kind van 
God en op basis waarvan. Een praktisch hulpmiddel kan zijn om je keuze of je wil om 
Jezus te volgen op te schrijven. Ook al heb je die keuze al veel eerder gemaakt of volg 
je Jezus al lang. Op die manier heb je het wel zwart op wit staan en heeft de duivel geen 
grond meer om twijfel te zaaien of je nu wel of niet kind van God bent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben veel tijd en zorg besteed aan de ontwikkeling van 
dit materiaal. We hopen dat het je helpt om meer van God te 
leren en te groeien in geloof. Mocht je feedback willen geven 
op het materiaal, dan kan dat door te mailen naar 
info@navigators.nl of via deze enquête (ook beschikbaar door 
de QR-code te scannen). 


