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Avond 1 – Een nieuw leven 
 
 
Deze avond is bedoeld om stil te staan bij het feit dat je bent overgegaan van het ene 
rijk naar het andere wanneer je christen bent geworden. Kol 1 illustreert die overgang 
en ook in Efeziërs 2 is deze terug te vinden. Paulus schets heel duidelijk waar de Efeziërs 
eerst stonden en dat Gods liefde en goedheid hen heeft gered. 
 
De vervolgvraag is dan wat dat nieuwe koninkrijk inhoudt. Daar zal het ook de komende 
avonden over gaan. Een van de consequenties van die overgang is dat een bepaald 
levenspatroon niet meer past bij mensen die nu gered zijn door Jezus. Bij mensen die 
heilig zijn gemaakt, past ook een heilige levensstijl. In Ef. 4 en 5 geeft Paulus veel 
praktische aanwijzingen. Daarbij verwijst hij ook steeds weer naar het feit dat we door 
God geroepen zijn om een ander (nieuw) leven te leiden. 
 
Probeer de aanwijzingen ook praktisch te maken en te vertalen naar concrete situaties. 
Verder is het zo dat je niet met alles tegelijk iets hoeft en kunt. Vaak maakt de Heilige 
Geest wel duidelijk met welke onderwerpen of thema’s je aan de slag mag. Probeer dit 
ook bij je kringleden helder te krijgen. Door welke verzen worden zij aangesproken uit 
deze gedeeltes? Daar kun je dan vervolgens op doorgaan.  
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 Avond 2 – Een nieuw leven in vrĳheid 
 
 
Deze avond gaat over vrijheid. Vrijheid wordt vaak geassocieerd met vrij zijn van regels 
en alles kunnen doen wat je maar wilt. De vraag is of dit werkelijk vrijheid geeft. Op deze 
manier kan namelijk de vrijheid van de een ten koste gaan van de vrijheid van de ander. 
God geeft vrijheid maar hoe ziet dat er dan uit? En waar zijn we vrij van? Te denken valt 
aan vrijheid van schuld en aanklacht. Vrij van schaamte. Vrij van de macht van de zonde 
(je hebt de mogelijkheid om te kiezen in je gedrag – je bent geen slachtoffer van 
omstandigheden of je impulsen). Vrij van moeten presteren, het goed moeten doen, 
enzovoorts. 
 
De gedachte uit dit hoofdstuk is dat het leven naar Gods wil juist vrijheid geeft. Dus niet 
alles doen wat je maar wilt (Gal. 5:13). Dat is juist een van de manieren om je vrijheid 
weer te verliezen. Daarnaast maakt Gal. 5 duidelijk dat je de vrijheid ook verliest door 
weer te proberen de wet na te leven, zelf het goed willen doen voor God en zelf iets 
willen verdienen. Dan ben je niet meer vrij, maar leg je jezelf weer een juk op. 
 
Vrijheid en niet doen wat je maar wilt. Het lijkt soms een paradox. Uiteindelijk gaat het 
om de overgave aan Gods wil. Niet mijn wil maar uw wil geschiedde, vanuit het geloof 
dat dat het beste is.  
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Avond 3 – Een nieuwe kĳk op jezelf 
 
 
Deze kring gaat over de vernieuwing van je denken. Nu we in zijn Koninkrijk zijn 
overgeplaatst mag ons denken ook meer in lijn komen met wat God zegt. Zijn 
gedachten staan haaks op wat de wereld ons voorhoudt en daarom lastig om vast te 
houden. Waar de wereld zegt ‘voor wat hoort wat’, is er bij God onvoorwaardelijke liefde 
en acceptatie. Omdat we zo beïnvloed zijn en worden door de wereld om ons heen, 
roept Paulus ons op in Rom. 12 om niet gelijkvormig aan deze wereld te worden maar 
ons denken (gezindheid NBV) te vernieuwen. Zodat onze manier van denken meer in lijn 
komt met wat de bijbel zegt. (Zie ook Ef. 4:23). Daar is bewuste training en oefening in 
nodig. Het gaat niet vanzelf. 
 
Deze kring richt zich specifiek op vernieuwing van denken ten opzichte van jezelf. Zijn de 
gedachten die jij hebt over jezelf hetzelfde als de gedachten die God over je heeft? Hoe 
kun je Bijbelse waarheden over jezelf meer in je denken toelaten? 
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Avond 4 – Babuskha: God in jou 
 
 
Deze avond gaat over het mysterie dat Jezus in ons is. Jezus bidt voor ons in Joh. 17 
dat wij net zo een met Hem zullen zijn als dat Hij is met zijn Vader. Zo zullen de mensen 
zien dat we één zijn en dat God ons liefheeft. Dat is dus ons getuigenis. En God doet het 
in ons. Hoe dat meer concreet gaat lees je in Romeinen 8. God woont in ons door zijn 
Geest die Hij over ons heeft uitgestort. De wet naleven lukt ons niet, daarom heeft God 
ons zijn Geest gegeven ‘opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist’ (Rom. 
8:4). Wij moeten ons dan wel laten leiden door de Geest. Dat is ons aandeel. 
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Avond 5 – De Bĳbel spreekt 
 
 
Deze avond is bedoeld om een vorm van Bijbellezen met elkaar te oefenen en te 
ervaren. Hoe je het kunt aanpakken is verder uitgewerkt in het boekje. Je kunt het er 
ook nog over hebben of je deze vorm ook zelf in je eigen tijd met God wilt gaan 
gebruiken. Of op welke andere manier je de bijbel een plek geeft in je leven. 
 
 


