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Avond 1 – Samen leven 
 
 
Deze avond gaat over de eerste spaak van het wiel: Gemeenschap. 
Net zoals we bedoeld zijn om niet in ons eentje te leven (zie avond 1 van deel 1), zijn we 
ook niet bedoeld om in ons eentje te geloven. Hoewel je een eigen, unieke relatie hebt 
met God, is het wel het idee om met elkaar God te zoeken, te aanbidden en te dienen. 
Dit ‘gemeenschapsdenken’ staat soms haaks op het gedachtegoed vanuit een 
individualistische maatschappij. Daar gaat het vooral om het individu en minder om de 
groep. Deze avond is bedoeld om weer wat meer balans aan te brengen. Het gaat niet 
alleen om je eigen relatie met God maar met elkaar vormen we 1 lichaam. We kunnen 
niet zonder elkaar. 
 
Opvallend uit het gedeelte in Efeze is dat God wordt genoemd de “Vader van elke 
gemeenschap”. En dat Paulus bidt dat de Efeziërs met alle heiligen (dus samen met alle 
andere gelovigen) de liefde van Christus verder zullen ontdekken. Geen individueel 
avontuur dus maar een gezamenlijke reis. 
 
Johannes spreekt over verbondenheid. Door verbonden te zijn met elkaar, ben je ook 
verbonden met God (vers 3). En we zijn met elkaar verbonden als we leven in het licht. 
Met andere woorden: wanneer ons leven zich niet in de duisternis afspeelt, in het 
verborgene, maar in alle openheid. Dit gaat onder andere over eerlijk en oprecht zijn 
tegen elkaar. Leven zonder maskers, zonder je beter voor te doen. Maar eerlijk zijn ook 
over de dingen die niet goed gaan in je leven. “Als we zeggen dat we de zonde niet 
kennen, misleiden we onszelf” (vers 8). Juist door eerlijk te zijn over onze minder mooie 
kanten, kom je nader tot elkaar.  
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 Avond 2 – Woorden, woorden, woorden… 
 
 
Deze avond is bedoeld om na te denken wat je houding/ opvattingen zijn t.o.v. de bijbel 
en ook als hulpmiddel om meer praktisch met de bijbel te doen in je leven. Maar 
voordat je je daarop richt, is het goed om eerst stil te staan bij wat je kringleden vinden 
van de bijbel. Welke plek heeft de bijbel in hun leven? Hoe ga je met de bijbel om? Zien 
ze het als het Woord van God? Of niet? Hoeveel gezag heeft de bijbel in het leven van 
iemand? Zou je je gedrag/ overtuigingen aanpassen op grond van wat je leest in de 
bijbel? Wat weet je van het ontstaan en de samenstelling van de bijbel? En waar loop je 
tegenaan bij het lezen van de bijbel? 
 
De zogenaamde ‘actief lezen methode’ is een eenvoudige manier om zelf thuis de bijbel 
te lezen. Het geeft je handvatten in het nadenken over de tekst. Je kunt dit op kring 
doen zodat je kringleden ervaring opdoen met deze manier van lezen. Het kan hen 
stimuleren om het daarna ook zelf thuis te doen. Daag ze daarvoor uit!  
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Avond 3 – Gebed 
 
 
Net als bij het hoofdstuk over de bijbel, is het bij dit onderwerp ook goed om eerst te 
beginnen bij waar je kringleden staan. Wat is hun ervaring met bidden? Mooie dingen, 
moeilijke dingen enz. Als al die dingen enigszins duidelijk zijn, kun je de overstap maken 
naar de Bijbelteksten. Hou daarbij in je achterhoofd wat deze teksten te zeggen hebben 
op de vragen e.d. van je kringleden. 
 
De opdracht t.a.v. het Onze Vader is bedoeld om deze bekende woorden weer wat 
frisser te laten worden. Dat de woorden weer gaan leven en dat je beseft wat de 
essentie is van deze woorden die Jezus gebruikt. Zo kun je e.e.a. ook beter vertalen 
naar je eigen leven. Goed om hier dus echt even bij stil te staan. 
 
Over de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter: bij eerste lezing lijkt het misschien 
alsof God wordt vergeleken met deze slechte rechter. “Zoals die rechter uiteindelijk de 
vrouw haar zin geeft, zo zal God dat dan ook doen.” Dit is echter niet de essentie van de 
gelijkenis. God is juist het tegenovergestelde van die rechter. Maar als zo’n slechte man 
al uiteindelijk luistert naar die vrouw die maar blijft volhouden en maar blijft vragen, dan 
zal God die 100% goed is, dat zeker doen. Jezus vertelt dit verhaal om de mensen te 
overtuigen van de noodzaak om altijd te bidden en vol te houden (vers 1). En ook om te 
verwachten dat dat zin heeft. Als een slechte rechter al verhoort, zal God dan zeker niet 
recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen (vers 7)? 
Volhouden dus maar ook zeker verwachten dat God recht doet. 
 
Bespreek vervolgens ook met elkaar hoe je gebed praktisch vorm wil geven in je eigen 
leven en ook op de kring. Wat zou je nu met elkaar kunnen doen? Dat kan een 
kringgebed zijn maar er zijn veel andere opties. Bijv. iedereen die dankt God in 1 zin, of 
je bent een tijdje stil, of je bidt een psalm enzovoorts.  
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Avond 4 – Leven als getuige 
 
 
Een getuige heeft iets meegemaakt en vertelt dat aan anderen. Een getuige van Jezus 
heeft iets meegemaakt met Jezus. Wat hebben je kringleden meegemaakt met Jezus 
wat ze kunnen verwoorden? Dat hoeven niet grote en spectaculaire verhalen te zijn. Dat 
kan zelfs zijn dat je twijfelt aan Jezus of dat je het lastig vindt om in Hem te geloven. 
Dan is dat je verhaal. En wellicht kun je iemand helpen die ook ongeveer op dat punt 
staat in zijn leven. Een getuige weet niet alleen de theorie over Jezus, maar deelt vanuit 
zijn eigen leven. En dat betekent dat ieders getuigenis ook weer anders is. Het gaat niet 
om perfecte verhalen, het gaat om hoe jij omgaat met Jezus en wat Hij voor je 
betekent. Vandaar dus de aansporing om je kringleden te laten nadenken over wat hun 
getuigenis is en hoe ze dat kunnen verwoorden. 
 
Daarnaast is het goed om ook heel concreet stil te staan bij 1 of 2 personen in je 
omgeving die Jezus nog niet kennen. Waarom zou het voor hun goed zijn om Jezus te 
leren kennen? Wat missen zij nu? Waarom is Jezus goed nieuws voor hen? Als je dit 
helder hebt, kan dat helpen in je bewogenheid, motivatie en gebed voor die ander. In 
plaats van enkel een opdracht ‘dat je moet getuigen’. 
 
Sluit praktisch af door uit te wisselen voor welke mensen je wilt bidden en wat je verder 
zou willen doen richting hen. Probeer hier ook de komende weken steeds op terug te 
komen zodat het niet alleen bij een voornemen van 1 avond blijft. 
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Avond 5 – Wie ben ik? Wie ben jĳ? 
 
 
Deze avond gaat over het feit dat jij uniek bent gemaakt door God. Je hoeft niet te zijn 
zoals die ander, want die is er al. Aan de hand van Psalm 139 kun je hier verder over 
nadenken. 
 
Vervolgens kun je het hebben over hoe jouw uniek-zijn, jouw karaktereigenschappen 
van invloed zijn op je contact met God. Welke vormen passen bijvoorbeeld wel en niet 
bij je? Zorg dat je kringleden als voorbereiding de test hebben gemaakt en bespreek 
met elkaar de uitslagen. Help je kringleden om n.a.v. hun bevindingen een concreet plan 
te maken. 
 
Nog even een nuancerende opmerking: het is goed om te kijken naar welke vormen en 
manieren wel of niet bij je passen. Tegelijk komt er ook steeds een stukje discipline bij 
kijken. Het zal steeds een keuze vragen om tijd te besteden aan God i.p.v. aan andere 
zaken. En bijvoorbeeld groeien in geloof zonder de bijbel daarbij te betrekken is ook een 
lastig verhaal. Ook al ben je niet zo’n lezer, je zult toch iets ‘moeten’ met dat boek. 
 
 
 


