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Avond 1 - Relaties 
 
 
Doel van deze avond 
God is een God van relaties en dat maakt het christendom een geloof waarin relatie 
centraal staat. Deze avond gaat over hoe wij, net als God, behoefte hebben aan 
relaties en gemaakt zijn voor een relatie met God. We kijken naar hoe relaties bedoeld 
zijn, wat daarin is misgegaan en verwoorden wat God heeft gedaan om weer opnieuw 
een relatie met ons mogelijk te maken. 
 
 
Voorbereiding door kringleden 
Het is de bedoeling dat kringleden ter voorbereiding het materiaal voor deze avond zelf 
thuis maken. De kring is bedoeld om, aan de hand van de vragen (of een selectie 
daarvan) dieper in gesprek te raken. 
 
 
Gods bedoeling met de mens 
Dat God een God van relaties is wordt veel vaker beschreven in de Bijbel. Voorbeelden 
daarvan zijn: 
 

• De keuze van God om in relatie te zijn met Zijn volk Israël en de trouw die 
hij daarin laat zien; beginnend bij Abraham, Gen 12 en het hele Oude 
Testament door; 

• Hoe God in het Oude Testament bepaalde mensen uitkoos om een 
intiemere relatie mee te hebben (Henoch Gen 5:22; Abraham Gen 12, 
Mozes, zie bijv. Deut. 34:10, David, Hand. 13:22); 

• Hoe God in het n.t. beschrijft dat hij met het krijgen van eeuwige leven 
bedoeld dat wij hem zullen kennen Joh 17:3; 

• De dynamiek die staat beschreven in Joh 17: de wens dat wij één zijn, 
zoals Jezus en God één zijn, wij ‘in’ Christus en Christus ‘in’ God, etc. 

 
De relatie tussen God en de mens wordt niet expliciet beschreven in dit gedeelte, maar 
aspecten ervan zijn af te leiden uit teksten als 1:26 (een gewenste relatie, God wilde ons 
maken en wilde zelfs dat we op hem zouden lijken), 1:28 (een relatie van vertrouwen; 
God vertrouwt ons Zijn schepping toe), 2:18 (een relatie waarin God ons belang op het 
oog heeft). 
 
De bedoeling met de relatie tussen mensen onderling staat ook niet expliciet 
beschreven, maar je kunt specifieker kijken naar bijv. 1:26 (gelijkwaardige relatie; man 
en vrouw krijgen dezelfde opdracht), 2:18 (de mens is bedoeld om in relatie te staan 
met andere mensen) , 2:23-25 (gelijkwaardig, vreugdevolle relatie, eenheid, zonder 
schaamte). 
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Gods oplossing 
Het gevaar van studies over het evangelie is dat veel termen wel bekend zijn, maar 
onduidelijk blijft in hoeverre iemand het evangelie begrijpt en het zich eigen heeft 
gemaakt. Wat hierbij kan helpen is te vragen om in eigen woorden te vertellen wat ze 
hierover geloven. In hoeverre iemand het evangelie kan uitleggen is vaak een indicatie 
wat hij/zij ervan begrepen heeft en/of zich eigen heeft gemaakt. Hopelijk geven deze 
vragen jou als kringleider alvast een beetje een beeld hoe zij staan ten opzichte van het 
evangelie. 
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 Avond 2 - JEZUS?! 
 
 
Doel 
Doel van deze avond is om samen na te denken over wie Jezus was en wie Jezus nu is 
voor jou. Dit hoofdstuk is oriënterend en voorbereidend op avond 3, waarbij meer 
ingezoomd wordt op zijn sterven aan het kruis en de verzoening hierdoor met God. 
Maak zelf een inschatting welke vragen of stellingen van belang zijn om de kringleden 
na te laten denken over Jezus. Mogelijk is het namelijk te veel om op één avond te 
behandelen. Voor de verwerkingsopdracht geldt dat het mogelijk nog een stap te ver is 
om dit samen uit te werken. Dit is namelijk sterk afhankelijk van de fase waarin de 
kringleden zich bevinden en de dynamiek in de groep. Voel je dus vrij om op basis van je 
eigen inschatting hierin keuzes te maken. 
 
 
Boekentips 
Henri Nouwen, Eindelĳk thuis 
Henri Nouwen (1932-1996) was een katholiek priester en professor aan de 
verschillende universiteiten in de Verenigde Staten. In 1986 verliet hij Harvard en ging 
wonen in de Arkgemeenschap ‘Daybreak’ in Toronto, samen met verstandelijk 
gehandicapten en hun assistenten. Hij publiceerde vele succesvolle boeken. 
In dit boek schetst Henri Nouwen vanuit zijn eigen ervaringen de gevoelens van de 
vader, de oudere zoon en de jongste zoon uit de gelijkenis van de Verloren Zoon. Hij 
doet dit aan de hand Rembrandts schilderij ‘De terugkeer van de verloren zoon’. 
Nouwen nodigt ons uit om de onvoorwaardelijke en bevrijdende liefde van God op een 
nieuwe en directe manier te zien en te begrijpen. 
 
Tim Keller, In alle redelĳkheid 
Tim Keller is stichter en predikant van de Redeemer Presbyterian Church in New York 
City. In dit boek gaat hij in op de meeste geuite twijfels die sceptici meebrachten naar 
zijn kerk. Hij gaat ze een voor een langs en legt uit dat geloven in een christelijke God 
wel integer kan zijn. 
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Avond 3 – De liefde van God 
 
 
Plot bĳ het filmpje Rob Bell: NOOMA 10 – Lump: 
Een zoontje liegt over een klein wit balletje en het slaan van zijn broertje. Zijn ouders 
komen erachter en het jongetje schrikt enorm. Hij verstopt zich onder het dekbed van 
z’n ouders. Z’n vader zoekt hem en zegt: niets wat jij ooit doet, maakt dat ik minder van 
je ga houden.  
 
Wat je ook gedaan hebt, waar je ook geweest bent, wat je in de toekomst ook zult 
doen, God houdt van je. Dat heeft hij altijd al gedaan en er is niets dat daar iets aan kan 
veranderen. 
 
 
Suggestie bĳ de laatste vraag: “Hoe beleef jĳ de onvoorwaardelĳke liefde 
van God?” 
Leg een aantal plaatjes neer op tafel en vraag je kringleden om te reageren op deze 
vraag door een plaatje te kiezen. Vervolgens kun je een rondje doen zodat iedereen kan 
vertellen waarom hij of zij voor een bepaalde afbeelding heeft gekozen. 
 
Je kunt voor deze vorm kiezen omdat het soms lastig is om ervaringen of gevoelens in 
woorden te vatten. Met een afbeelding kun je soms een diepere laag aanboren. 
Bovendien zijn mensen erg verschillend. De een denkt in woorden en een ander in 
beelden. 
 
Als kringleider heb je wel een beetje extra werk als je hier voor gaat, want je moet wat 
afbeeldingen bij elkaar sprokkelen. Aan plaatjes kun je komen door deze te verzamelen 
uit een tijdschrift of een krant. Maar het is zeker de moeite waard om eens uit te 
proberen. Het helpt om af te stappen van de gebaande wegen en voor de hand 
liggende antwoorden. Echt een aanrader! 
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Avond 4 – Het Koninkrĳk van God 
 
 
Doel van de avond: 

• Kringleden ontdekken dat het Gods verlangen is dat zijn Koninkrijk zal 
doorbreken op deze aarde. 

• Dit koninkrijk is een rijk van gerechtigheid. 
 
 
Toelichting bĳ het onderwerp 
Geloven is zo vaak verworden tot een hyper individualistisch iets tussen de mens en 
God. Waarbij de ervaring centraal staat, het gevoel. Geloven gaat over het plan wat 
God heeft met jouw leven. Het gaat over jouw gebedsleven. Jouw zonden etc. Geloven 
lijkt soms niet meer dan de bevrediging van het ‘religieuze ik’. 
 
Het plan wat God heeft is echter een plan met deze wereld, waarin jij wordt geroepen je 
plaats in te nemen. In het bekeerde leven staat niet jouw droom centraal, maar Gods 
droom. 
 
Zijn droom is een wereld waar Hij koning is. Waar recht en gerechtigheid heersen. Vrede 
en Vreugde de dienst uitmaken. De liefde heerst. 
Bij wie opnieuw geboren is staat God centraal, zijn goedheid, zijn genade. 
 
De mens in wiens leven God volledig centraal stond, wiens leven samenviel met de wil 
van God, was Jezus Christus. In hem is het Koninkrijk daadwerkelijk aangebroken in de 
wereld. Overal waar Jezus in harten van mensen komt wonen breekt het Koninkrijk van 
God door. De ultieme versie daarvan is de hemel, niet zozeer een plaatsbepaling maar 
een zijnswijze: daar waar God alles in allen is. 
Ja natuurlijk, allereerst verandert Gods heil ons eigen leven. Wij vinden onze 
gerechtigheid in het sterven en opstaan van Christus. In Hem vinden wij vergeving van 
zonden, is er geen veroordeling meer, zijn we geroepen om vrij te zijn. Maar onze 
roeping is niet om te gaan navelstaren en voortdurend te blijven stilstaan bij de 
verandering in ons eigen leven. 
 
Nee, Christus is ons leven! Wij worden geroepen om vanuit onze nieuwe mens, ons 
vernieuwde denken, om te zien naar de wereld. Om zoutend zout, lichtend licht te zijn in 
woord en daad. Gerechtigheid is daarbij het kernwoord. Dit woord heeft ook een 
duidelijke maatschappelijke, politieke lading. Het heil van God gaat de hele wereld aan, 
in al zijn dimensies, niet alleen het geestelijke maar ook zaken als natuur en cultuur. 
 
Kijk eens naar hoe Jezus leerde en met wie hij omging. Zijn leven staat vol 
gerechtigheid! Geloven in het hier en nu. Over zijn beloftes die ons en de wereld zijn 
gegeven in Jezus Christus. 
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Leestips 
‘Hoe Jezus de wereld op zĳn kop zet (en mĳn leven ook)’, Shane Claiborne 
Dit boek gaat over een revolutie die anders is dan anders. Het is een revolutie die in ons 
hart begint, aangestoken door Gods geest, en die de hele wereld op z’n kop zet. Niet 
door grootse veldslagen, maar door kleine daden van liefde. Shane Claiborne laat 
eerlijk zien hoe hij als brave evangelische scholier begon te twijfelen, op zoek ging naar 
het hart van het evangelie,gewoon deed wat in hem opkwam en nog steeds nieuwe 
manieren uitprobeert om het koninkrijk van God vorm te geven. 
 
Het Koninkrĳk van God is een Feest: Gods radicale plan voor zĳn familie, Tony Campolo 
In het Nieuwe Testament ontdekken we een Jezus die graag het leven vierde met 
hoeren en andere mensen die er niet bij hoorden. De kroegbazen en ‘zondaars’ hielden 
van Hem omdat Hij feest met ze vierde. De melaatsen van de samenleving vonden in 
Hem iemand die wél met ze wilde eten en drinken. En terwijl de vromen en de religieuzen 
zijn boodschap niet begrepen, werd Hij enthousiast gevolgd door eenzame mensen die 
nergens welkom waren. 
  
De nieuwe samenzweerders: Werken aan de toekomst, mosterdzaadje voor 
mosterdzaadje, Tom Sine 
Het borrelt in de kerk. God is aan het werk op nieuwe en veelbelovende manieren. Zowel 
in traditionele kerken als in nieuwe stromingen(emerging church, multiculturele en 
missionaire groepen, leefgemeenschappen) zijns steeds meer christenen, vooral 
jongeren, die hongeren naar een authentiek en vitaal geloof en gericht zijn op zending 
en evangelisatie. De nieuws samenzweerders. 
 
Sommige van hen ontwikkelen innovatieve vormen van kerk-zijn. Anderen werken liever 
aan duurzame gemeenschappen in arme achterbuurten. Weer anderen gebruiken kunst 
om op een artistieke manier op te komen voor milieubehoud. 
 
De samenzweerders zoeken nieuwe wegen, in onzekere tijden, om creatief vorm te 
geven aan de nieuwe orde van God die volgens Jezus al doorbreekt in het hier en nu. Ze 
komen niet alleen met een nieuw model, maar stellen ook belangrijke vragen over wat 
het is om discipel van Jezus te zijn, kerk te zijn en evangelisatie te bedrijven. 
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Avond 5 – Waar sta ik? 
 
 
Doel 
Deze avond is enerzijds bedoeld om kringleden te helpen inzicht te krijgen in wat hun 
positie is ten opzichte van Jezus en anderzijds jou te helpen een beeld te krijgen van 
waar je kringleden staan in hun geloofsproces en wat de volgende stap voor hen is. 
Daar kan je de rest van de avonden op voortborduren en materiaal zoeken dat daarbij 
helpt. 
 
 
Wat betekent het om een relatie aan te gaan met Jezus? 
Een ander Bijbelgedeelte dat je hierbij zou kunnen lezen is het verhaal van Nicodemus 
(Joh 3) waar de metafoor van opnieuw geboren worden, wordt beschreven. 
 
 
Vragen en twĳfel 
Enkele voorbeelden van Bijbelgedeelten die je zou kunnen lezen zijn: 
 
Ik weet nu niet of ik wel een relatie met Jezus zou willen, kan ik dit ook later beslissen? 
1 Johannes 5 
 
Is het echt noodzakelĳk dat ik een keus maak? 
1 Johannes 5, Openbaring 3:20/Romeinen 10:9-10 (kiezen voor Jezus gaat niet vanzelf, 
het vereist een actie van jezelf) 
 
Wat gebeurt er als ik ja zeg tegen die relatie? 
Johannes 7:38/Efeziërs 1:13 (Heilige Geest komt in je wonen), Handelingen 26 :18 
(geopende ogen, vergeving, deel aan het koninkrijk), 2 Korinthiërs 5:17 (nieuwe 
schepping), Romeinen 5-8 (bijv. 5:1 rechtvaardiging, vrede, 8:1 geen veroordeling, etc.) 
 
Wat gebeurt er als ik nee zeg? 
Actuele, controversiële vraag (Google bijv. love wins van Rob Bell), 1 Johannes 5 (wie de 
Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet) 
 
Ik geloof toch, is dat niet voldoende? 
Openbaring 3:20/Romeinen 10:9-10 (kiezen voor Jezus gaat niet vanzelf, het vereist 
een actie van jezelf) 
 
Ik heb volgens mĳ al gekozen voor een relatie, maar voel er weinig van. Hoe weet ik 
zeker dat het goed zit? 
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Ik lĳk die keus steeds opnieuw te maken, maar voel me er steeds niet zeker genoeg 
over of het nu daadwerkelĳk goed zit. 
Romeinen 8:15,16 (de Heilige Geest wil overtuiging geven dat we kind van God zijn), 1 
Johannes 5:13 (dit schrijf ik, omdat u moet weten dat u eeuwig leven heeft). Joh 1:12 
(wie hem wel ontvingen heeft Hi j de macht gegeven kinderen van God te worden) 
 
Vaak zijn deze vragen vooral een kwestie van een gevoel van tekortschieten en 
terugkerende veroordelende gedachten. Het kan dan ook behulpzaam zijn om het te 
hebben over geestelijke strijd (Efeziërs 6:10-18, 2 Korinthiërs 10:3-5, 1 Tessalonicenzen 
3:1-6) 
 
Ik twĳfel aan God/Jezus, wat moet ik dan doen? 
2 Korinthiërs 13:5 (oproep om twijfel te onderzoeken). Gesprek kan gaan over wat 
daarvoor nodig is. 
 
 
Waar sta jĳ? 
Mochten er kringleden zijn die nog nooit de keus voor Jezus hebben gemaakt en dat 
wel willen, dan kun je, op kring of op een ander moment, onderstaand gebed met hen 
bidden. Houd daarna contact met die persoon om hen verder op weg te helpen! 
 
 
 
“Heer Jezus, ik heb U nodig. Ik weet dat ik eigenwĳs en ongehoorzaam ben geweest. Ik 
open de deur van mĳn leven en aanvaard U als mĳn Verlosser en Heer. Ik dank U dat U 
mĳn zonden vergeeft. Wilt U mĳn leven van nu af leiden. Verander mĳ zo dat ik word 
zoals U me hebben wilt. Ik dank U dat U mĳ hoort en verhoort door in mĳn leven te 
komen." 
 


