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Inleiding 
 
Voor je ligt het eerste deel van de serie ‘Fundamenten van het christelijk geloof’. In dit 
deel zullen we het hebben over Het Goede Nieuws, het evangelie. Het tweede deel in 
deze serie zal gaan over de omgang met God, hoe je een relatie met Hem kunt 
opbouwen en verdiepen. Het derde deel heeft als thema je nieuwe identiteit; wat er 
(on)merkbaar verandert als je besluit een relatie met Jezus aan te gaan. Het doel van 
deze serie is om na te denken over de fundamenten van het christelijke geloof. Het 
accent daarbij ligt op reflectie waar jij staat ten opzichte van de verschillende thema’s. 
 
De opzet van dit materiaal is dat kringleden zich voorbereiden op de kring door thuis de 
studie zelf te maken. Tijdens de kringavond kunnen jullie dan de punten bespreken die je 
aanspraken, waar je vragen over hebt enz. We willen je aanmoedigen om speciaal voor 
de kring een schrift/ boekje o.i.d. te gebruiken waarin je je voorbereiding opschrijft en 
de inzichten die je tijdens de kringavond opdoet. Op deze manier ontwikkel je een 
waardevol document vol met geleerde lessen en woorden van God! 
 
Bij dit materiaal hoort ook een kringleidershandleiding. Deze is 
apart te downloaden via www.navigators.nl.  
 
We hebben veel tijd en zorg besteed aan de ontwikkeling van 
dit materiaal. We hopen dat het je helpt om meer van God te 
leren en te groeien in geloof. Mocht je feedback willen geven 
op het materiaal, dan kan dat door te mailen naar 
info@navigators.nl of via deze enquête (ook beschikbaar door 
de QR-code te scannen). 
 
Goede tijd gewenst, 
Ellen van der Vlies-Reumerman  
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Avond 1 – Relaties 
 
Doel 
We kijken samen naar waar de behoefte van de mens tot relatie vandaan komt en 
waarom het hebben van een goede relatie zo moeilijk is. We staan stil bij Gods 
verlangen om Zijn relatie met ons te herstellen en bij wat Hij daarvoor heeft gedaan. 
 
 
Inleiding 
‘De mens is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om alleen te leven’ Aristoteles (Grieks 
filosoof, 384 v.C – 322 v.C.) 
 
 

Welke relaties zijn belangrijk in jouw leven? 
Plaats deze in onderstaand figuur en wissel uit 
met je kringgenoten. 
Welke aspecten waardeer je vooral in deze 
relaties? 
Wat vind jij moeilijk in het onderhouden van 
deze relaties? 

 
 
Gods bedoeling met de mens 
In Gen 1:26 staat: ‘God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons 
lijken.’ 

• Zou dit ook op sociaal gebied gelden; is God volgens jou ook een sociaal 
wezen? 

 
 
Lees Genesis 1:26 – 2:25 
 

 
• Hoe zou je de relatie tussen de mens en God beschrijven? 
• Wat zegt dit gedeelte over Gods bedoeling met de relatie tussen mensen 

onderling? 
 
 
De keuze van de mens 
 

 
Lees Genesis 3 
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• Wat ging er mis? 
• Welke gevolgen zie je voor de schepping? 
• Welke gevolgen zie je voor de relatie tussen God en Adam & Eva? 
• Welke gevolgen zie je voor de relatie tussen Adam en Eva onderling? 

Herken je deze gevolgen nu ook nog in relaties van deze tijd? 
 
 
Gods oplossing 
Als Navigators geloven we dat het christelijk geloof en de Bijbel gaan over relaties; 
door de keuzes van Adam en Eva zijn de relaties van mensen onderling en de relatie 
met God verstoord geraakt. Toch blijven mensen op zoek naar echte, eerlijke en pure 
relaties en het is Gods bedoeling om de relatie tussen jou en Hem en tussen mensen 
onderling te herstellen. 
 

 
Stel dat dit waar is. Hoe zou een herstelde relatie tussen God en jou er dan 
uitzien? 
Wat denk je dat God van jou vindt? Wat zijn zijn gedachten over jou? 

 
 
Lees Kol. 1:21-23 
 
 
Wat betekent ‘verzoening’? 
 
 

“Om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen” (vers 22) 
 

 
Wat betekenen deze drie woorden? 
Wat zeggen deze woorden over de relatie tussen jou en God? 
 

 
Afsluitend 
 

 
Wat heb je geleerd uit deze kring en wat wil je ermee in de praktijk gaan 
doen? 
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Avond 2 - JEZUS?! 
 
Inleiding 
De vorige studie had als onderwerp ‘relaties’. Als vervolgstudie hierop is gekozen voor 
een studie over Jezus. Een logische keus? Ja, wel als je uitgaat van de gedachte dat 
God zijn Zoon naar de aarde heeft gestuurd om de relatie met ons te herstellen. 
 

 
Lees Mattheüs 16: 13-17 
 
 

 
Jezus vraagt in vers 15: ‘Wie ben ik volgens jullie?’. Deel aan de hand van deze 
vraag met elkaar wie Jezus volgens jou is (geweest). Mogelijk kun hierbij ook 
meenemen wat of wie (of waar) jouw visie op Jezus bepaald heeft. 
 

 
Context 
Na zijn doop begint Jezus aan zijn (drie jaar durende) rondreis door Palestina. De 
Joodse maatschappij waarin Jezus leeft, bestond uit een godsdienstig kastesysteem. 
Onder andere de Farizeeën zagen er in die tijd nauwlettend op toe dat de weten en 
regels werden nageleefd. Alle regels die ze hanteerden, waren een poging zich 
acceptabel te maken voor God. En dan komt Jezus. Hij houdt zich over het algemeen 
niet aan deze regels. Hij ontmoet, geneest en raakt juist die mensen aan die in die tijd 
gemeden werden en als onrein werden gezien. Degenen die hem volgden tijdens zijn 
rondreis door Palestina (zijn aanhangers) hoopten dat hij hen zou verlossen uit de 
macht van de Romeinen en koning zou worden. Ook aan deze verwachtingen voldoet 
Jezus niet. 
 
Samengevat lijkt Jezus met regelmaat te doen, wat men niet van hem verwacht. 
Sterker nog, zijn gedrag en uitspraken vormen een struikelblok voor sommigen van zijn 
tijdgenoten. Onder andere in Marcus 2 staan een aantal situaties beschreven, waarin 
Jezus zich niet conformeert aan de regels en niet voldoet aan de verwachtingen van 
anderen. 
 
 
Wie is Jezus? 
Het hart van de christelijke leer is het geloof dat God naar de aarde kwam in de 
persoon van zijn Zoon, Jezus Christus. Dit maakt dat er ontzettend veel over hem 
gezegd en geschreven wordt, maar wat zegt hij over zichzelf? 
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Lees Johannes 6 een paar keer door. 
 
 

 
Welke reacties zie je die de mensen hebben op Jezus? 
Hoe zou je de houding typeren die de menigte heeft t.a.v. Jezus? 
Welke uitspraken doet Jezus over wie Hij is? 
Wat vind jij van zijn daden en uitspraken in dit hoofdstuk? 

 
Meer uitspraken 
Hieronder nog een paar uitspraken die Jezus over zichzelf doet: 
 
Johannes 8:12 Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de 

duisternis, maar heeft licht dat leven geeft 
Johannes 10:9 Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt, zal hij gered 

worden; hij zal in- en uitlopen, en hij zal weidegrond vinden 
Johannes 10:11 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn 

schapen 
Johannes 11:25 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft 

zal leven, ook wanneer hij sterft 
Johannes 14:6 Ik ben dé weg, dé waarheid en het leven 
Johannes 15:1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank 

aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel 
vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat Hij meer vruchten draagt 

Mattheüs 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. 
 

 
Welke spreekt jou het meest aan of staat juist het meest tegen? Anders 
gesteld, waar ‘kan je iets mee en/of helemaal niets mee’. Waarom wel/niet? 
Stel je zou hem ontmoeten in je dagelijks leven (bijv. op de sociëteit of in de 
kantine van de universiteit). Wat zou je hem vragen of willen zeggen? Zou 
Jezus één van je vrienden kunnen zijn? Waarom wel/niet? 

 
 
In het boek ‘Jezus, zoals ik hem nog niet kende’ van Philip Yancee, staat de 
volgende stelling: niemand die Jezus ontmoet, kan ooit dezelfde blijven. Hoe 
denk jij hierover? 

 
 
Opdracht 
Maak op een A4’tje aan je kringleden inzichtelijk waar Jezus zich ten opzichte van jou 
bevindt. Mocht hier een wens toe zijn, hoe kan je de afstand verkleinen/vergroten: waar 
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je zou willen dat hij zich bevindt. Zijn er blokkades tussen jou en Jezus? Maak ook deze 
inzichtelijk op hetzelfde a4’tje. 
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Avond 3 – de Liefde van God 
 
Doel van de avond 
Met elkaar ontdekken waarin Gods liefde voor ons zichtbaar wordt en dat Gods liefde 
zonder voorwaarden is. 
 
 
Relatiebreuk 

 
Lees met elkaar de gelijkenis uit Lucas 15: 11-32, vanuit het perspectief van 
de jongste zoon. 
 

De jongste zoon verbreekt de relatie met zijn vader en leeft vervolgens verder alsof zijn 
vader al dood is. 
 

Wat zorgde ervoor dat hij wegging? Wat hoopte hij te bereiken? 
Is dit herkenbaar in de relatie van een mens met God? 
Wat betekent zonde in dit verhaal volgens jou? 
Herken je iets van het gedrag van die jongste zoon bij jezelf? 

 
Volgens Tim Keller is zonde niet zozeer het doen van verkeerde dingen, maar meer het 
goede zoeken buiten God om, op de plaats van God zetten. 

 
Kun je hier met elkaar voorbeelden van bedenken? 
Zie jij dat ook zo? 
 

 
Herstel van de relatie 
God haalt er alles voor uit de kast om een relatie met jou te kunnen hebben. Hij ziet en 
zag dat mensen het niet redden om hun relatie met Hem goed te houden, om die niet 
kapot te maken. “Als jullie het zo moeilijk vinden om naar mij te komen en steeds weer 
de relatie die er tussen ons is, ontkennen en buiten mij om leven, dan kom ik wel naar 
jullie toe”, zegt God. “Om het goed te maken. Dan kom ik ook wel aan jullie kant staan.” 
En dan stuurt God zijn Zoon. 
 

 
Lees Romeinen 6: 1-14 
 

 
Wat zijn de gevolgen van Jezus’ dood voor ons mensen volgens Paulus? 
En welke gevolgen beschrijft hij m.b.t. Jezus’ opstanding? 
Vertel elkaar in je eigen woorden wat er gebeurd is door Jezus’ dood en 
opstanding. 
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Wat is daarvan voor jouzelf het meest belangrijk? 
 

 
Lees 1 Johannes 4:9-10 
 
 
Waarom is het belangrijker dat God ons heeft liefheeft en niet andersom? 
Waarin zie je Gods liefde voor jou terug in je leven? 
Wat vind je er van dat God de relatie met ons mensen op deze manier 
herstelt? Kun jij dat ook zo zien? Waar heb je moeite mee? 

 
 
De onvoorwaardelĳke liefde van God 

 
Lees met elkaar nog eens Lucas 15:11-32, nu vanuit het perspectief van de 
vader. 
 

 
Wat vertelt deze gelijkenis over de vader? Wat heeft hij voor eigenschappen? 
Hoe zou de jongste zoon zich voelen bij de liefde van zijn vader? 
Hoe zou jij je daarbij voelen? 
 

 
Bekijk op Youtube een filmpje van Rob Bell: NOOMA 10 - Lump . 
https://www.youtube.com/watch?v=9IBPXuxpheE 
 
 

Welk beeld of welke zin blijft je bij? 
Hoe beleef jij onvoorwaardelijke liefde van God? Is dat iets wat landt, kun je 
dat zo ervaren of is het meer een ver-van-je-bed-show? 
 

 
Boekentips 
Tim Keller – De vrijgevige God 
Henri – Nouwen – Eindelijk thuis 
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Avond 4 - Het Koninkrĳk van God 
 
Jezus zegt tegen Nikodemus in Johannes 3 dat je opnieuw moet worden geboren om 
het Koninkrijk van God te zien. Maar wat ‘zie’ je dan als je het Koninkrijk van God ziet? 
 
 

Doe met elkaar een brainstorm over wat het Koninkrijk van God inhoudt. De 
bedoeling is zo het abstracte begrip wat te verkennen opdat het wat 
dichterbij kan komen. Werkvormsuggestie: Neem een groot vel papier en 
schrijf daar al jullie gedachten/ associaties op. 

 
 
Wat is christen zĳn? 
Shane Claiborne, is een Amerikaanse schrijver en activist. In zijn boek ‘Hoe Jezus de 
wereld op zijn kop zet (en mijn leven ook)’, schrijft hij: 
 
‘Ik begon mĳ af te vragen of het christelĳk geloof niet meer zou moeten inhouden dan je 
leven en zonden afleggen aan de voet van het kruis. Ik ging me realiseren dat predikers 
me wel vertelden dat ik mĳn leven aan de voet van het kruis moest leggen, maar me 
niets gaven om daarna op te pakken. Steeds maar geconfronteerd met de boodschap 
‘niet roken, niet drinken, geen seks’ begonnen velen van ons de voor de hand liggende 
vraag te stellen: ‘Oké, goed, daar gaat mĳn leven, wat nu?’ Wat moesten we wél doen? 
Niemand had een alternatief. 
 
Pamfletjes uitdelen in het winkelcentrum leek op de een of andere manier maar weinig 
op de volheid van christelĳk discipelschap en was ook lang niet zo leuk als flikflooien in 
het donker in de bioscoop. Ik was gewoon één van de vele gelovigen. Mĳn geloof klopte 
op alle belangrĳke punten: Jezus is de Zoon van God, hĳ is gestorven en weer 
opgestaan. Ik was een ‘gelovige’ geworden, maar ik had geen idee wat het betekent om 
een volgeling te zĳn. Men had me geleerd wat een christen hoort te geloven, maar 
niemand had me ooit verteld hoe een christen hoort te leven.’ 
 
 

Herken je iets van zijn beleving? 
Wat houdt volgens jou het ‘goede’ christelijke leven in? 
Is dat hetzelfde als ‘een volgeling’ zijn? 
 

 
Het Goede Nieuws en het Koninkrĳk 
“De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof 
aan dit goede nieuws”, zegt Jezus in Marc. 1:15. In Joh. 10:10 zegt Hij dat “Hij gekomen 
is om ons het leven te geven in al zijn volheid.” En in Rom. 14:17 schrijft Paulus dat “het 
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koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en 
vreugde door de heilige Geest.” 

 
Het woord ‘evangelie’ betekent letterlijk ‘goed nieuws’. Hoe relevant vind jij dit 
‘goede nieuws’ nog vandaag de dag? 
Wat herken je van dit goede nieuws in je eigen leven of bij anderen om je 
heen? 

 
 
Lezen: Matt. 6:24-34 
 
 
Wat vraagt Jezus van zijn volgelingen in dit gedeelte? 
Wat zou Hij concreet bedoeld hebben met vers 33? 
Hoe kun jij dit vormgeven in jouw leven? 
Wat is het goede nieuws uit dit gedeelte? 

 
 
Kijk met elkaar op YouTube naar een filmpje van Tony Campolo: What Jesus taught. 
http://www.youtube.com/watch?v=uasjRvevFFo 
 

 
Welke vraag zou jij Tony Campolo willen stellen n.a.v. wat je hebt gehoord? 
 
 
 
Lees Mattheüs 25: 31-46 
 
 
 
Wat leer je uit dit verhaal over het Koninkrijk van God? 
Wat zegt Jezus tegen jou door deze woorden? 
 

 
Afsluitend 
Wat neem je mee vanuit deze avond om verder over na te denken? 
Wat ga je er praktisch mee doen? 
 
Idee: zoek thuis, als voorbereiding op volgende keer, op www.biblija.net naar ‘koninkrijk 
van God’ of haar synoniem ‘koninkrijk van de hemel’. Wat valt jullie op aan hoe dit begrip 
wordt gehanteerd? Zou je verschillende dimensies kunnen onderscheiden? Gaat het 
over het hier en nu of juist over het hiernamaals? 
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Avond 5 - Waar sta ik? 
 
 
Doel 
Het materiaal voor deze avond is bedoeld om samen te onderzoeken wat het betekent 
om een keuze voor Jezus te maken. Om zelf na te gaan of je die keus hebt gemaakt en 
waarom je dat wel of niet hebt gedaan. 
 
 
Samenvatting eerdere avonden 
De afgelopen vier avonden hebben jullie het gehad over wat het evangelie inhoudt. Een 
korte samenvatting zou daarvan kunnen zijn: 

• Geloven gaat over het aangaan van een relatie met God en Jezus; 
• Jezus maakt het mogelijk een andere relatie met God te hebben dan 

mensen tot die tijd dachten; 
• God wilde door Jezus laten zien dat hij zo veel van ons houdt, dat hij alles 

wil doen om die relatie met jou aan te kunnen gaan; 
• Er is hoop en een nieuw perspectief voor deze wereld en voor jouw 

situatie. 
 
 
Inleiding 
Stel dat je de volgende sms zou krijgen van God: 
Zoon gestuurd. Snap je? Hou van je, wil relatie met je. Benieuwd naar je reactie. 
 
 

Wat zou jouw eerste reactie zijn? Zou je meteen antwoorden, hem wissen, 
bewaren of iets anders? 
Wat betekent het om een relatie aan te gaan met Jezus? 
 
 
Lees 2 Kor. 5:14-21 
 
 
 
Wat spreekt je aan in dit gedeelte en waar heb je vragen over? 
Wat kan je vinden over: 

• De motivatie van Paulus voor zijn relatie met Jezus? 
• Gods aandeel in het aangaan van een relatie met ons? 
• Ons aandeel in het aangaan van een relatie met God 
• De gevolgen van het hebben van een relatie met Jezus? 

 
 



Kringstudie fundamenten van het Christelĳk geloof – deel 1: het Goede Nieuws 

 
14 

Vragen en twĳfel 
In de vele gesprekken met studenten hebben we bij Navigators gemerkt dat bepaalde 
reacties rond dit onderwerp vaker terugkomen, bijvoorbeeld: 

• Ik weet nu niet of ik wel een relatie met Jezus zou willen, kan ik dit ook later 
beslissen? 

• Is het echt noodzakelijk dat ik een keus maak? 
• Wat gebeurt er als ik ja zeg tegen die relatie? 
• Wat gebeurt er als ik nee zeg? 
• Ik geloof toch, is dat niet voldoende? 
• Ik heb volgens mij al gekozen voor een relatie, maar voel er weinig van. 

Hoe weet ik zeker dat het goed zit? 
• Ik lijk die keus steeds opnieuw te maken, maar voel me er steeds niet zeker 

genoeg over of het nu daadwerkelijk goed zit. 
• Ik twijfel aan God/Jezus, wat moet ik dan doen? 

 
 

Herken jij je in één van deze vragen of zou je een vraag willen toevoegen? Kan 
de rest van de kring jou helpen met je vraag? Kunnen jullie iets in de Bijbel 
vinden wat zou kunnen helpen? 
 

 
Waar sta jĳ? 

 
Probeer aan de hand van onderstaande illustratie uit te leggen: waar jij staat 
in je keus om wel of niet een relatie met God en Jezus aan te gaan? 
 

 
 
Als je denkt/weet dat je een relatie met Jezus bent aangegaan, wat merk je 
daar dan van en wat merken andere mensen daarvan? 
 


