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Omgaan met de vreemdeling 
 
Doel: bewustwording van hoe ik omga met zwakheden van de ander/leren naast de 
ander te staan. 
 
Nederlanders staan er redelijk om bekend overal een mening over te hebben en die ook 
te uiten. Dat heeft goede kanten in zich, maar het zorgt er ook voor dat we nog wel 
eens betweterig of oordelend over kunnen komen. Ook onder christenen zijn er veel 
mensen die weten ‘hoe het zit’. En als jij daar niet aan voldoet, krijg je dat terug. We zijn 
er goed in de verschillen te benadrukken. Dat zorgt nogal eens voor scheiding, zie de 
vele kerkgenootschappen die ons land kent. 
 
Wanneer je nadenkt over de woorden van Jezus om niet te oordelen, kan je je afvragen 
hoe het dan zit met vermanen en welke plek dat inneemt. ‘Je mag de ander toch wel 
vermanen?’ 
 

• Wat is je motivatie om iemand anders te vermanen? Herken je de neiging 
anderen graag te beoordelen? Richt zich dat op specifieke thema’s? Waar 
ben jij allergisch voor in het gedrag/spreken/handelen van andere 
mensen? Wat doe je als je dit tegenkomt? 

 
Goed, tot zover even de blik naar binnen. Maar het kan geen kwaad stil te staan bij je 
eigen zwakheden op dit terrein voor we verder kijken naar het vermanen van anderen. 
Natuurlijk mogen we elkaar als christenen aanspreken op zwakheden of misstappen die 
het volgen van Jezus in de weg staan. Tegelijk is het goed te bedenken hoe beperkt 
mijn capaciteiten zijn in het zien van de ander. Om die reden geeft Paulus in zijn brief 
aan de Galaten een aantal praktische tips. 
 

 
Lees Galaten 5:13-15 en Galaten 6:1-5 
 

 
• Wanneer je deze teksten leest, wat valt dan op over: 

§ De basis van mijn relatie tot de ander 
§ Mijn houding naar mezelf 
§ Mijn houding tot de ander 
§ De opdracht die ik heb 
§ De waarde van leven in een gemeenschap met anderen 

 
Vraag en opdracht 

• Wat betekent dit voor wie jij bent in de gemeenschappen waar jij deel van 
uitmaakt? 

• Wat vind je daarin het moeilijkst? Wat zou je willen veranderen? 
• Bespreek hoe je hier concreet gevolg aan kunt geven. Bid voor elkaar. 
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We hebben veel tijd en zorg besteed aan de ontwikkeling van dit materiaal. We 
hopen dat het je helpt om meer van God te leren en te groeien in geloof. Mocht 
je feedback willen geven op het materiaal, dan kan dat door te mailen naar 
info@navigators.nl of via deze enquête (ook beschikbaar door de QR-code te 
scannen). 


