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Omgaan met de vreemdeling 
 
Doel: ontdekken wat Gods gedachten zijn over de vreemdeling en wat dit betekent 
voor ons vandaag de dag. 
 
Als je de term vreemdeling(en) intypt in www.biblija.net kom je op meer dan 100 
zoekresultaten waarvan het overgrote deel in het Oude Testament. God heeft blijkbaar 
veel te zeggen over de vreemdeling en hoe daarmee om te gaan. Maar dat niet alleen… 
het blijkt dat het volk van God zelf lange tijd vreemdeling is geweest. 
 

 
Lees Genesis 23:4 en Exodus 2:22 (Gersom betekent: vreemdeling daar) 
 

 
• Wat proef je van de ervaringen/gevoelens van Abraham en Mozes over 

hun vreemdelingschap? (Er zijn nog veel meer voorbeelden van mensen 
van God die als vreemdeling hebben geleefd: het volk in Egypte, het volk 
in ballingschap, de schoonfamilie van Ruth, Ruth en zelfs Jezus als zijn 
ouders vluchten naar Egypte!) 

 
 
Lees Hebreeën 11:13-16 
 

 
• In hoeverre zijn wij ook zelf vreemdelingen? Ervaar je dat wel eens? 

 
 
Lees Leviticus 19:33-34, Leviticus 19:15 en Deuteronomium 24:17 
 

 
• Wat zeggen deze gedeeltes over de rechten van de vreemdeling? En wat 

zeggen ze over de plichten van de vreemdeling? 
 
In Leviticus 19 vers 34 staat dat we de vreemdeling lief moeten hebben als onszelf. Dit 
is een nadere toelichting op het grote gebod om sowieso je naaste lief te hebben als 
jezelf. Blijkbaar zien we de vreemdeling makkelijk over het hoofd als ‘naaste’ en is het 
niet altijd vanzelfsprekend om hen lief te hebben. “Onderdruk weduwe noch wees, 
vreemdeling noch arme. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar.” Zacharia 7:10 De 
weduwe, wees en vreemdeling komen vaak samen voor in hetzelfde rijtje. Dit zijn 
groepen (zeker in die tijd) die niet altijd in staat zijn om voor zichzelf op te komen. Ook 
nu weten vreemdelingen niet altijd hoe bepaalde dingen werken in een land en hoe ze 
voor zichzelf op kunnen komen. Het zijn daarnaast blijkbaar ook groepen waarvan je 
makkelijk in je hart ‘kwaad kan bedenken’. 
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• Welke mensen ken jij in je omgeving die je als vreemdeling ziet? 
• Wat zijn je gedachten en gevoelens tegenover deze personen? 
• Wat vraagt God op basis van bovenstaande teksten van je? 

 
NB: De Bijbel spreekt over rechten en plichten van de vreemdeling. Het rechtssysteem 
mocht niet worden omgebogen voor de vreemdeling. Recht is recht. Tegelijkertijd 
vraagt de Bijbel ons wel om altijd lief te hebben en in ons hart geen kwaad te bedenken. 
 

• Merk je dat je in hart kwaad bent gaan bedenken t.o.v. de vreemdeling? 
Vraag God of Hij je wil ontmoeten in deze gedachten en of Hij je Zijn liefde 
wil geven. 

 
 
Lees: Deut. 10:18-19 en Matt. 25:35 
 

 
• Bid en denk na over wat het voor jou betekent om ‘de vreemdeling’ lief te 

hebben? Wat kan je de aankomende weken concreet zou kunnen doen om 
dat vorm te geven? 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
We hebben veel tijd en zorg besteed aan de ontwikkeling van dit materiaal. We 
hopen dat het je helpt om meer van God te leren en te groeien in geloof. Mocht 
je feedback willen geven op het materiaal, dan kan dat door te mailen naar 
info@navigators.nl of via deze enquête (ook beschikbaar door de QR-code te 
scannen). 


