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Luisteren naar God 1 
 
Doel: bewustwording: wat zegt de Bijbel over het luisteren naar Gods stem? Welke 
plaats heeft dat nu in mijn leven met God? 
 
Deze Input richt zich op het verstaan van Gods stem in ons actuele bestaan. God 
spreekt door zijn Woord, de Bijbel maar ook op vele andere manieren. Deze Input wil je 
uitdagen om te onderzoeken in welke mate jij luistert naar Gods stem aan de hand van 
Deuteronomium 26:17. Woorden van Mozes waarin hij het volk herinnert aan hun 
belofte God te willen volgen. 
 

 
Lees Deuteronomium 26:17 
 

 
• Dat u in Zĳn wegen zult gaan (‘volg Mĳ’). Voor het volk betekende dat 

letterlijk het volgen van de wolk en de vuurkolom, zeer zichtbare tekenen 
waarmee God de algemene richting aangaf voor een volk, op weg naar 
het beloofde land. In het hier & nu daagt Jezus ons uit Hem te volgen, waar 
Hij ook gaat, erop vertrouwend dat ook ons einddoel (beloofd land) goed 
is. 

• Dat u Zĳn verordeningen, Zĳn geboden en Zĳn bepalingen in acht zult 
nemen (´t geschreven Woord’). Hier gaat het om het opvolgen van Gods 
geschreven Woord. Datgene wat hij ons zwart op wit heeft gegeven. Aan 
het volk Israël via Mozes, aan ons door de Bijbel zoals we die nu kennen.  

• En dat u Zĳn stem zult gehoorzamen (‘luisteren en doen’). Het gaat hier 
primair niet over de 2 bovenstaande zaken, maar om alertheid m.b.t. Gods 
stem verstaan. Leren luisteren naar Gods stem in de actuele situatie 
waarin je verkeert. Steeds opnieuw in de geschiedenis van het volk Israël 
spreekt God in de actuele situatie. Tegen individuen (Mozes, Gideon, 
Samuel) of hele volken. 

 
Bovenstaande dingen vragen om een luisteren naar (kennis nemen van) en 
gehoorzamen (doen) wat God zegt, of het volgen van de richting waarin Hij ons 
voorgaat. In deze input staan we met name stil bij Gods stem gehoorzamen. Twee 
Psalmisten over Gods stem horen/verstaan in hun actuele situatie: 
 

 
Psalm 32:8 (psalmist citeert God letterlijk vanuit de eerste IK persoon) 

“Ik onderwĳs u en leer u de weg die u moet gaan, Ik geef raad, Mĳn oog is 
op u.” 

Psalm 119:43 (let op hoe de psalmist spreekt over Gods waarheid in hem) 
“Laat Uw waarheid in mĳ niet verstommen, ik wacht op wat u mĳ beveelt.” 
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Vragen & gesprekspunten 
• Misschien moet je net als Samuel Gods stem leren verstaan, is er bij jou 

ook nog geen herkenning van Zijn spreken in het hier & nu. Zijn er situaties 
waarvan je achteraf hebt gedacht dat God vooraf al tegen je heeft 
gesproken? Bespreek ze. 

• Als God oproept ‘Zijn stem te gehoorzamen’ en Hij door Zijn Woord zegt in 
onze actuele situaties te willen spreken, geloof je dat dan? Waar blijkt dat 
uit in jouw leven? 

• Wat vind je er van dat God in het hier & nu tot jou wil spreken. Dat Hij actief 
in jouw leven wil participeren, richting wil geven? Hij komt dan heel dichtbij, 
wil je ontmoeten. Wat doet dat met je? In welke mate ben jij bereid actief 
te gaan luisteren? Wat heb je daarbij nodig? 

 
 
To do 
Schrijf een gebed aan God aangaande dit thema en je verlangen, moeite, worsteling, 
blijdschap, in het luisteren naar Hem en verstaan van Zijn stem. Je kunt je laten 
inspireren door Samuels woorden die Hij uitsprak toen Hij ontdekte dat God tegen Hem 
sprak: ‘Spreek Heer, uw knecht luistert.’ 
 
 
 
(Er is een vervolg op deze studie, met praktische tips over hoe je kan leren luisteren naar 
Gods stem) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
We hebben veel tijd en zorg besteed aan de ontwikkeling van dit materiaal. We 
hopen dat het je helpt om meer van God te leren en te groeien in geloof. Mocht 
je feedback willen geven op het materiaal, dan kan dat door te mailen naar 
info@navigators.nl of via deze enquête (ook beschikbaar door de QR-code te 
scannen). 


